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Deze Kings Things is  
verzonden naar 2350 fans 

Er zijn 3034 
fans op  
 

 
Hartelijk welkom allemaal! 

Kings Things 
September 2023 

DONATIES 

Ook in 2023 kunnen wij jullie 
donaties weer goed gebruiken. 
Voor elk bedrag, groot of klein, 
zijn we dan ook erg dankbaar. 
We gebruiken het voor de  
verzendkosten van prijzen,  
kosten KvK, software en hosting 
van de website, maar ook voor 
de merchandise, de organisatie 
van een fanclubdag en andere 
mogelijkheden om kortingen voor 
fans te creëren.  

Help ons en stort een bedrag 
naar keuze op rekening 
NL80 ABNA 0105 1552 68 t.n.v. 
stichting Stephen King Fanclub.  

Van sommige bedrijven krijgen 
wij een percentage als je er via 
de link heen surft en iets koopt.  
Iedereen die iets kocht bij een 
van onze sponsors, in onze eigen 
fanclubwinkel of via Stephen King 
Fans: hartelijk dank voor jullie 
ondersteuning! 

We hopen dat iedereen die een 
prijs mag ontvangen, de verzend-
kosten weer terug naar ons wil 
overmaken, want de fanclub kan 
alleen blijven doorgaan dankzij 
donaties.  

Deze mailinglist wordt mede mogelijk  
gemaakt door  

De Fanclubshop  
verkoopt ook merchandise zoals linnen tassen, 

winkelwagenmuntjes, pennen, poppetjes en 
we hebben ook de laatste nieuwe boeken te 
koop (zo lang de voorraad strekt)! Ook zijn er 
aangekondigde bijzondere edities in de voor-

verkoop! 

 

De zomervakanties zijn voor bijna iedereen alweer voorbij. Ook voor ons, en de 

‘plicht’ roept weer. Maar we doen nog één boekenmarkt dit jaar, komend week-

end in Tilburg, en dan gaan we weer helemaal terug naar ons gewone ritme.  

We hopen dat ook jullie weer in goede staat, zonder gesmolten, weggeregend of 

stuk gehageld te zijn, veilig thuis zijn gekomen, en kunnen gaan genieten van de 

maand september.  

September is de maand waarin de nieuwste King uitkomt, Holly, en waarin Ste-

phen King zelf jarig is, en ook de fanclub weer een jaartje extra bij haar bestaan 

mag optellen. En nee, we vieren dit (nog) niet met de fans… maar ik mag wel 

zeggen dat er snode plannen zijn voor 2024... 

Je vindt het laatste nieuws in deze Kings Things, je leest waarom beide verfilmin-

gen van The Mist, de mist ingingen en natuurlijk is er weer een nieuwe prijsvraag. 

Er zijn weer veel nieuwe (her)uitgaves te melden, en The Talisman wordt bespro-

ken in King over de grens.  Dit keer hebben we ook een spannend verhaal van 

Ninja Paap-Luijten voor je om te lezen: over Williams verrassende vakantie. 

Geniet ervan, en hopelijk zien we jullie nog in Tilburg! 

Stephen King Fanclub crew 

 

Lees je deze Kings Things online, maar wil je graag een seintje ontvangen  
zodra de nieuwste weer online staat? 

Schrijf je dan binnen een paar seconden, geheel  
gratis en voor niets (en dat blijft het ook) hier gewoon even in.  

Dan kun je ook meedoen aan onze  prijsvragen. 

http://www.stephenking.nl/
http://www.facebook.com/pages/Stephen-King-Fanclub-Nederland/273111891536?ref=mf
https://www.stephenking.nl/Winkel/
https://www.stephenking.nl/Winkel/
http://www.stephenking.nl/winkelen/winkeltjesuitleg.htm
http://www.stephenking.nl/winkelen/winkeltjesuitleg.htm
http://www.dunesoft.nl/
http://stephenking.nl/Winkel
http://stephenking.nl/Winkel
https://www.stephenking.nl/skfnieuw/kings-things/
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Boekenmarkt 1 april! 
Kikker 

in je bil! 

Zien we jou op de boekenmarkt? 
Tilburg (27 augustus) # 

 

Ook dit jaar zijn we met onze fanclubkraam te vinden op boekenmarkten. We zijn altijd blij om jullie daar weer te 
zien en te spreken, dus kom gezellig bij ons langs!  
Op deze laatste markt van het jaar voor ons,  zijn de spullen van Chrissy (onze secretaris – Stephen King Fanclub 
boekwinkeltje— met 5 halen, 4 betalen) te koop.  
Uiteraard hebben we Nederlandstalige boeken, maar ook Engels en het varieert van hardcover tot pocket. Altijd de 
moeite waard om te komen kijken of dat ene exemplaar dat jij nog zoekt er tussen ligt! Maar er zijn ook wat DVD’s, 
poppetjes of van die leuke blikken bordjes voor aan je muur of andere prullaria.  

 
Het is mogelijk om vooraf (uiterlijk een week van te voren) boeken/poppetjes/DVD’s te bestellen (en te betalen). 
(maak een keus bij boekwinkeltje Stephen King Fans en/of de SKF winkel op Marktplaats) en dan je bestelling op 
te halen op de desbetreffende markt. Bestel dan wel op tijd, want daarna worden de boeken ingepakt voor de 
markt en is een zoekactie vaak te lastig… :) 

Je kunt bij ons aan de kraam pinnen, en er gaat altijd 10% van elke boekverkoop naar de fanclubkas.  

We zien je hopelijk daar!  
 

We stonden al eerder in  
Dordrecht en Deventer en 
daardoor is de bodem van 
onze fanclubkas alweer een 
beetje minder zichtbaar. 
Zeker nodig met de plannen 
die we hebben voor komend 
jaar, maar daarover later pas 
meer.  

 

Mocht je nog meer boeken 
zoeken op een vertrouwd 
adres: voor de boeken van 
Mirjam ga je naar deze link 
op Marktplaats.  

 

http://www.stephenking.nl/
https://www.stephenking.nl/skfnieuw/winkelen/stephen-king-fans-boekwinkeltje/
http://www.marktplaats.nl/verkopers/9000342.html
https://www.marktplaats.nl/u/shawnii/6266225/
https://www.marktplaats.nl/u/shawnii/6266225/
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Nieuwsflits 1 april! 
Kikker 

in je bil! 
 

Pagina 4 

Kings Things hulp gezocht  
Omdat Cindy het in haar privéleven momenteel té druk heeft en wat van haar bijko-
mende taken naast het penningmeesterschap wil afstoten, zijn we dringend op zoek 
naar iemand met kennis van en in bezit van de laatste versie Microsoft Publisher, die 
zin heeft om te helpen met het in elkaar zetten van dit magazine. Maar ook als je 
Publisher nog niet zo heel goed kent, en wel overweg kunt met Word, kunnen we je 
zo leren hoe het programma werkt en is je hulp van harte welkom! Naar schatting 
ben je er maandelijks zo’n 2 à 3 uur mee kwijt. Je bent leergierig, een beetje taal-
kundig aangelegd, fan van Stephen King en wilt ons werk daarvoor graag helpen on-
dersteunen.  

De bijdragen in Kings Things worden aangedragen via Publisher of in een Word-
bestand. Uiteraard krijg je eerst gedegen uitleg van en begeleiding over onze huisstijl en templates, maar de be-
doeling is dat je dit 10x per jaar zelfstandig gaat uitvoeren. Je maakt het leuk op zodat het ‘griezelig gezellig’ ge-
lezen kan worden, waarna onze nakijker Jan hier en daar nog wat puntjes op de i kan zetten en tekstuele fouten 
eruit kan vissen voordat het online wordt gezet en verzonden door Chrissy. Deze belangrijke taak kan je doen als 
vrijwilliger van de fanclub: je bent dan niet verplicht om vergaderingen bij te wonen (maar mag uiteraard wel—dan 
weet je eerder wat over onze snode plannen ook...) en je werkt zeker in het begin nauw samen met onze Chrissy, 
dus het is handig als jij naar IJsselstein (Ut) kunt komen in het begin.  

Klinkt dit jou goed in de oren? Mail dan naar secretaris_sk07@stephenking.nl met je contactinformatie, vertel ook 
wat over jezelf en vermeld mogelijk relevante ervaring. 

Fanclubshop fysiek verhuisd! 
Eind augustus is de fanclubshop fysiek verhuisd van Krimpen aan de Lek naar IJsselstein en wordt de afhandeling 
van bestellingen geregeld door onze secretaris. Wij bedanken natuurlijk Cindy, die de shop enkele jaren heeft be-
heerd, voor haar inzet in deze! Dat betekent dus dat je boeken die je bij de fanclub besteld hebt, NIET meer kunt 
ophalen in Krimpen, maar dat dit vanaf nu wel kan in IJsselstein. Verzending is goedkoper geworden via DHL 
(ophalen op pakketpunt of thuis bezorgen).  

Nu weet je vast wel dat onze secretaris Chrissy in IJsselstein woont, en zij ook het boekwinkeltje Stephen King 
Fans runt? Dan  zul je ook begrijpen dat je verzending van boeken uit beide winkels mogelijk kunt combineren. Hou  
er wel rekening mee dat bestelde boeken van het tweedehands winkeltje géén weken kunnen blijven liggen tot 
bijv. een nieuw boek is uitgekomen dat alleen in de fanclubshop te koop zal zijn, maar enkele dagen is geen pro-
bleem. Alle lopende bestellingen uit de fanclubshop (Holly) worden in september nog samen door Cindy en Chrissy 
afgehandeld. 

Onverfilmbare epos toch op tv! 
Stephen King's onverfilmbare epos komt toch op tv - maar er zit een groot 
addertje onder het gras!  De succesvolle showrunner Mike Flanagan doet 
zijn best om het onmogelijke te bereiken...  

Mike Flanagan is de meester van de bewerking. Maar één serie doemt op 
als laatste baas voor Flanagan: De Donkere Toren van Stephen King.  

De uitgesponnen, 4000+ pagina's tellende serie is geliefd bij fans maar 
wordt vaak beschouwd als onverfilmbaar, een reputatie die de vreselijke 
film uit 2017 alleen maar versterkte. Dat weerhield Flanagan er niet van 
om de rechten te verwerven om een serie te ontwikkelen. Te midden van 
veranderingen bij streamingdiensten en aanhoudende stakingen was het 
niet duidelijk of het project ooit het daglicht zou zien, maar er is einde-
lijk een goede update... en een slechte.... 

In een gesprek met Fangoria's KingCast onthulde Flanagan dat hij tevre-
den is met hoe de ontwikkeling van de serie tot nu toe is gegaan. "We 
hebben er een geweldige lente mee gehad en we boeken er enorme vooruitgang mee," zei Flanagan, "en ik heb alle 
reden om te geloven dat het aan de andere kant van de staking prioriteit nummer 1 zal zijn." 

Hoewel hij een aantal "geweldige partners" en spannende acteurs plaagde, ontbrak er één cruciaal element: een  
streamingplatform. In februari vertelde Flanagan de Script Apart podcast dat de Dark Tower serie nog steeds geen 
streaming gastheer heeft. "We hebben het uit onze Netflix-deal gehaald, wetende dat we zouden vertrekken, en we 
hebben het ook uit onze Amazon-deal gehaald, wetende dat ze al geprobeerd hadden om een Dark Tower bewerking 
te doen en misschien terughoudend zouden zijn om het te doen," zei hij. "Dus, The Dark Tower heeft momenteel nog 
geen studio. En daarom ontwikkel ik het zelf en dat is echt geweldig." 

De Donkere Toren werd al eerder verfilmd in 2017, dus Flanagan heeft nog heel wat werk voor de boeg. 

Misschien heeft Flanagan er een thuis voor gevonden gezien zijn "geweldige partners", maar het zal niet op Netflix of 
Amazon staan. Welk platform zou de ambitie (en het budget) hebben om zo'n epische miniserie op zich te nemen? 
Flanagans reputatie gaat hem voor; hij heeft veel succes gehad met het bewerken van andere werken van King. Mis-
schien zal Disney proberen volwassen abonnees voor zich te winnen met een opwindende serie... of misschien zal The 
Dark Tower stilletjes afglijden naar de ontwikkelings-hel. We zullen het vroeg of laat te weten komen.  

http://www.stephenking.nl/
http://stephenking.nl/Winkel
https://www.stephenking.nl/skfnieuw/winkelen/stephen-king-fans-boekwinkeltje/
https://www.stephenking.nl/skfnieuw/winkelen/stephen-king-fans-boekwinkeltje/
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Nieuwsflits 
  

Je komt ons ook overal tegen... 
Je komt de Stephen King Fanclub echt overal tegen hè… :) 

Dit keer op de nieuwe boekenleggers van Hilda Spruit. Zij schreef de 
jong-volwassenen boeken Geestverwanten en Verschijningen, die we 
met veel genoegen lazen en recenseerden voor Kings Things. En, num-
mertje drie komt er aan: Dolende Geesten. Ook daarvan ga je na ver-
schijning een recensie lezen in Kings Things, maar wat wel heel leuk 
is om te melden:onze quote staat op de nieuwe boekenlegger.  

Met de link erbij naar onze website, dus we denken dat de lezers van 
Hilda ook onze fanclubsite wel weten te vinden straks… 

Het laatste nieuws van/over Hilda vind je hier! 

 

 

King leest Holly—met Molly 
King leest voor uit Holly (YouTube) maar ook Molly áka 
The Thing of Evil,  maakt acte de presence! Kijk maar 
op de achtergrond, aan het begin van het filmpje. Molly 
is recent van een goedaardig gezwel afgeholpen en de 
dierenarts zegt dat het helemaal goed komt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Looney Tunes—IT 
We kwamen erachter dat @Beast_kingdom volgend jaar 
twee actiefiguren zal uitbrengen met een ongelooflijke 
nieuwe crossover tussen twee iconische personages uit 
de Looney Tunes en...IT! Als onderdeel van hun Beast 
Kingdom's Mini Egg Attack-serie, presenteren zij twee 
figuren: Bugs Bunny, die de gedaante aanneemt van 
Georgie Denbrough, en Daffy Duck, die een opzienba-
rende transformatie ondergaat in Pennywise zelf, com-
pleet met iconische elementen zoals de beruchte rode 
ballon en een gele regenjas. Deze kleine maar zeer ge-
detailleerde figuurtjes zijn de perfecte manier om 100 
jaar Warner Bros. te herdenken. Beide figuren kunnen 
nu al worden gereserveerd via de website van Beast 
Kingdom of een van zijn partners. 

#StephenKIng #It #DaffyDuck #BugsBunny #Warner100 
#ITMovie De poppetjes zelf kosten 35 euro, maar de 
verzendkosten zijn meer dan dubbel dat bedrag via Best 
Kingdom. Bij Amazon.com 10 euro verzendkosten, mis-
schien komen er nog wel meer mogelijkheden…  

http://www.stephenking.nl/
https://www.stephenking.nl/skfnieuw/boeken/kingfans-lezen-ook/
https://www.hildaspruit.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=cEsRSQcy_Q0&fbclid=IwAR2jV8ChNYx26iYoQ5m9MTWNfIpugE2R1eGkTJh_2-Llnor8thqoFP2yMRo
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Verfilmingen die de plank mis sloegen 1 april! 
Kikker 

in je bil! 

The Mist: beide verfilmingen van deze beroemde Stephen King-novelle 
sloegen de plank volledig mis 
 
Door Jack Coleman  
Gepubliceerd op 8 juli 2023 
Vertaald door Peter van Veen  
 
Hollywood heeft dit King-verhaal twee keer verfilmd, maar geen van beide kwam zelfs maar in de buurt van het ori-
ginele verhaal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er zijn weinig auteurs zo bekend als Stephen King, een auteur die zo ongelooflijk productief is dat zijn oeuvre, zelfs 
als hij zijn talrijke echte romans buiten beschouwing laat en zich alleen maar concentreert op zijn korte verhalen, 
titanisch is. King heeft naar verluidt meer dan 200 korte verhalen geschreven, waarvan er vele zijn gebundeld in kor-
te-verhalenbundels (en die voor een heel, heel laag bedrag verfilmd mogen worden). Een bibliografie die zo enorm 
is, roept onvermijdelijk de vraag op wat het beste en het slechtste is, en hoewel dat laatste een beetje schimmiger 
is, zijn er veel populaire kandidaten voor zijn beste. The Shining, Carrie, en IT zijn iconische stukken horrorliteratuur 
die ongelooflijk invloedrijk zijn geweest in het genre en worden beschouwd als enkele van de meest typische 'King'. 
Maar er is nog een ander verhaal dat misschien wel de titel van King's beste verdient, één van de meest invloedrijke 
horrorverhalen die hij ooit heeft geschreven - dat is de horrorroman The Mist uit 1980. Het claustrofobische en intro-
spectieve verhaal jongleert menselijk drama met buitenaardse horror op een manier die meesterlijk aanvoelt, en het 
verhaal is kort genoeg zodat het zelden voelt alsof het zich voortsleept. In tegenstelling tot Carrie, IT of The Shining, 
die allemaal iconische verfilmingen hebben voortgebracht die hen in de publieke kennis hebben verankerd (ondanks 
King’s eigen afkeer voor sommige van deze projecten), heeft The Mist niet zoveel geluk gehad. Hoewel het twee 
afzonderlijke verfilmingen heeft gehad (een film in 2007 en een tv-serie in 2017), schieten ze beide tekort om de 
kracht van het verhaal vast te leggen. Ze zijn niet verschrikkelijk, maar ze werken gewoon niet zoals het originele 
verhaal. 
 

Waarom werkt de 'The Mist' als een novelle? 
 
Een misvatting over King is dat hij gewoon een horror- en terreurmarskramer is - een auteur wiens vaardigheid volle-
dig afhankelijk is van het beschrijven en conceptualiseren van gruwelijke wezens en gebeurtenissen. Veel van dege-
nen die niet bekend zijn met zijn werk nemen vaak aan dat zonder iets dat in de duisternis sluipt, een King-verhaal 
gewoon niet zou werken. Dat is altijd fout geweest. Zoals veel geprezen verhalen als Het Lijk (later verfilmd als 
Stand By Me) en The Shawshank Redemption laten zien is het King’s kunde om op overtuigende wijze over het dage-
lijkse leven te schrijven dat zijn sterkste werktuig is. Zijn personages zijn geloofwaardig, en binnen een paar pagina's 
heb je het gevoel dat je ze persoonlijk kent. Het is deze kracht die de latere introductie van terreur zoveel impact-
voller maakt. Als je niet in de personages gelooft, kan het je niet schelen wanneer monsters die het traditionele be-
grip te boven gaan, ze uit elkaar dreigen te scheuren. 
 
Het originele verhaal heeft een zeer trage start. Je leert het hoofdpersonage, David Drayton, kennen terwijl hij en 
zijn familie opruimen nadat een rare storm hun huis heeft verwoest. Het is een vreemd begin, en het verhaal neemt 
zijn tijd om je te laten zien hoeveel onze hoofdpersoon geeft om zijn familie en vooral zijn jonge zoon, Billy. Halver-
wege begin je misschien zelfs te vergeten dat je überhaupt een horrorverhaal aan het lezen bent - wat het des te 
verontrustender maakt wanneer er aanwijzingen van de komende horror beginnen te verschijnen. Radiostations ko-
men niet door, de personages zien een vreemde soepachtige mist boven het meer en de spanning blijft groeien tot-
dat uiteindelijk deze gewone mensen die je hebt leren kennen, in een situatie van diepe angst worden geduwd. Hun 
verval in paniek en paranoia is des te indrukwekkender omdat je je herinnert hoe het was toen alles nog normaal 
was. 
 
King schrijft ook wel verhalen als een hommage aan andere schrijvers. Zijn boek Salem's Lot is, om het botweg te 
zeggen, een eenvoudige hervertelling van Dracula, behalve dat het zich afspeelt in een klein stadje in New England 
(doen ze dat niet allemaal). Op dezelfde manier is The Mist King's poging om de schrijfstijl van een andere inwoner 
van de oostkust op te roepen, die van  H.P. Lovecraft. De wezens in de mist zijn niet kwaadaardig. 

http://www.stephenking.nl/
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Verfilmingen die de plank mis sloegen 1 april! 
Kikker 

in je bil! 
Ze doen de dingen die ze doen niet uit haat tegen onze personages. Ze bevinden zich gewoon duidelijk op de ver-
keerde plek, dieren die uit hun oorspronkelijke ecosysteem zijn verdreven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er is enige verklaring voor waar ze vandaan kwamen, maar geen concreet bewijs. Hun aanwezigheid is niet alleen om 
onze hoofdpersonen in de val te lokken en angst aan te jagen, maar ook om hun plaats in de wereld ter discussie te 
stellen. Sommigen proberen het gevaar buiten te negeren of ronduit te ontkennen, wat leidt tot vreselijke eindes. 
Sommigen vallen ten prooi aan religie, zoals Miss Carmody wanneer ze haar kleine cultus opbouwt, en onze hoofdper-
sonen klampen zich wanhopig vast aan de mensen om hen heen. Het is een verhaal over mensen, niet over monsters, 
over hoe mensen overleven en voortleven wanneer rampen zonder gemakkelijke verklaring of reden hen overkomen. 
Het is de reden waarom de storm als eerste in het verhaal plaatsvindt; soms is de natuur wreed en vernietigt ze de 
dingen die je kent, en het is aan mensen om zich aan te passen en te overleven. Het verhaal eindigt met de hoop dat 
er misschien wat overlevenden zijn, alleen al het idee ervan. Een zwakke radioboodschap die misschien verkeerd is 
gehoord, maar het publiek desalniettemin met enige hoop achterlaat. 
 

Waarom is de tv-bewerking van 'The Mist' mislukt? 
 
Voordat we ingaan op waarom de film faalt, moeten we eerst kijken naar hoe de tv-serie uit 2017 iets anders pro-
beert te doen en volledig de plank misslaat. Tussen de tv-bewerking en het originele verhaal zijn slechts een handvol 
aspecten bewaard gebleven. De titulaire mist is er en mensen zitten gevangen, maar het zijn allemaal in wezen nieu-
we personages, en in plaats van één locatie, verspreidt de serie ze over drie. Het directe probleem hiermee is dat 
The Mist geen volledig boek is op dezelfde manier als andere King-verhalen. Het is een novelle, en het is kort en nog 
meer gecondenseerd dan andere verhalen. Neem bijvoorbeeld The Stand (waarvan recent ook weer een slecht ont-
vangen verfilming is gemaakt). Het is meer dan 500.000 woorden lang - dat is een verhaal waarmee je seizoenen tv 
kunt hebben. The Mist klokt ondertussen af op slechts 50k woorden. Dit is zeker niet klein, maar het betekent dat de 
tv-serie het met veel minder moet doen, en net als The Hobbit film-trilogie, wordt het verhaal hierdoor veel te ma-
ger. De serie laat in wezen hetzelfde verhaal zich op drie verschillende locaties afspelen, waardoor de claustrofobie 
die de oorspronkelijke supermarkt had, wordt verpest terwijl er heel weinig wordt toegevoegd om het te rechtvaar-
digen. 
 
Verreweg de grootste boosdoener is echter de mist zelf. In het originele verhaal zijn de monsters gewoon dieren en 
hebben ze geen kwade wil jegens de mensen op dezelfde manier dat een coyote geen minachting heeft voor een kip. 
De tv-serie slaat een heel andere weg in. Deze keer zijn er geen monsters, maar eerder manifestaties van de eigen 
schuldgevoelens van het personage en zelf waargenomen 'zonden'. Dit is een enorme verandering, en hoewel veran-
dering niet altijd slecht is bij het aanpassen van iets, mist deze verandering volledig het hele punt van het oorspron-
kelijke verhaal. In plaats van alleen een ramp, is het een straf. Het heeft minder gemeen met het oorspronkelijke 
verhaal dan met één van de verhalen die het direct inspireerde: Silent Hill. Het is een bewerking die volledig haaks 
staat op het originele verhaal, en hoewel dat eerder wel heeft gewerkt voor King-verfilmingen, werkt het deze keer 
gewoon niet. Door van de mist een persoonlijke kracht te maken, neemt het veel van de unieke horror van het origi-
neel weg en verandert het in een rechttoe-rechtaan moraliteitsverhaal. 
 
Het originele The Mist werkt ook vanwege de centrale dynamiek van het verhaal, namelijk de relatie tussen een va-
der en zoon. Al het andere draait om deze centrale dynamiek, David wil ervoor zorgen dat Billy veilig is, en dankzij 
het begin van het verhaal en King's uitstekende schrijfstijl, is de kans groot dat je als lezer hetzelfde wilt. In de tv-
serie zijn deze personages afwezig en de cast voelt zo uitgestrekt aan dat het moeilijk is om met iemand mee te le-
ven. Om nog maar te zwijgen van het feit dat de serie ongelooflijk somber en wreed is, en de personages zo gemeen 
zijn dat het gewoon allemaal uit elkaar valt. Het begaat de vertelzonde die King's verhalen vaak vermijden, en je 
geeft uiteindelijk niet om de personages. Lage kijkcijfers verdoemden de serie en die werd al na één seizoen van de 
buis gehaald. Misschien hadden de makers het schip met wat meer tijd nog overeind kunnen helpen, maar het ver-
haal was al zo ver opgerekt dat het misschien steeds verder was afgedwaald van wat het origineel zo goed maakte. 
 
 
 
 
 
 

http://www.stephenking.nl/
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Verfilmingen die de plank mis sloegen 1 april! 
Kikker 

in je bil! 
 

Waarom doet de filmversie van 'The Mist' het niet veel beter? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op het eerste gezicht (zeker gezien de tv-serie) voelt de film uit 2007 aan als een veel natuurgetrouwere bewerking. 
We hebben onze originele cast, we hebben onze originele setting en het verhaal volgt over het algemeen dezelfde 
weg naar het lot als het origineel. Er is één grote afwijking in het midden die een deel van de gruwel ondergraaft - 
dat is de bevestiging dat deze wezens afkomstig zijn van een militair experiment dat verkeerd is gegaan, letterlijk 
uitgelegd door een soldaat die in de supermarkt is. Het idee dat het mysterieuze "Arrowhead"-project mis gegaan 
was, werd weliswaar volop gesuggereerd in het originele verhaal, maar er komt nooit enige bevestiging hiervan. Deze 
hardhandige uitleg berooft de monsters van een deel van hun onbegrijpelijke Lovecraftiaanse horror. Het verpest de 
film echter niet. Dat komt pas later. 
 
Het moment dat echt laat zien waarom deze verfilming niet werkt, komt in de allerlaatste momenten van de film. 
Gevangen in een busje samen met zijn bijeengeraapt team van overlevenden, haalt David de revolver van de groep 
tevoorschijn en executeert iedereen, inclusief zijn eigen zoon. Hij strompelt uit het busje, van plan om de monsters 
in de mist hem te laten doden, om vervolgens getuige te zijn van een militaire colonne tanks en soldaten die de mist 
in paraderen om de monsters te verslaan. De mist vervaagt op exact hetzelfde moment dat de soldaten verschijnen. 
David heeft zijn vrienden en familie voor niets vermoord. Niet alleen is dit einde meedogenloos somber, het voelt 
ook als een totale klap in het gezicht van waar het oorspronkelijke verhaal over ging. De novelle heeft letterlijk een 
regel die de spot drijft met het idee dat de Nationale Garde gewoon komt opdagen en het probleem oplost, en de 
film gaat daar gewoon tegenin! Dit einde verpest elke Lovecraftiaanse horror volledig, en de film voelt minder als 
een verhaal over een groep mensen die een natuurramp overleven en meer over wat er gebeurt als je het vertrouwen 
in instanties verliest – in het beste geval onnodig somber en in het slechtste geval ronduit propagandistisch. De tv-
serie werkt niet omdat het de mist verandert in een eenvoudige straf, en deze film faalt door ongeveer hetzelfde te 
doen. 
 
Met deze keuze van het einde wordt de hele film nu in een heel ander daglicht gesteld. The Mist is in de kern een 
verhaal over hoe mensen handelen onder intense druk. Sommige mensen worden paranoïde en moordlustig, maar 
anderen groeien naar elkaar toe. We willen elkaar beschermen, onze geliefden beschermen en geloven in de hoop 
dat dit zal leiden tot een betere toekomst. In plaats daarvan komt men in de film tot de conclusie dat zonder onze 
overheidsinstanties mensen elkaar gewoon zullen vermoorden en dat is het dan. Dat als we het vertrouwen in ons 
leger verliezen (dat, als ik je eraan mag herinneren, in de overlevering van deze film, letterlijk de monsters in de 
eerste plaats heeft laten verschijnen), we zijn verdoemd. Er is niets van de hoop die het oorspronkelijke verhaal 
heeft. Het verhaal bekritiseert terecht miss Carmody en het vasthouden van haar doemprediker aan het geloof in een 
wrede en wraakzuchtige god, maar het einde straft nog steeds onze hoofdpersoon voor het verliezen van zijn geloof, 
niet in god maar in de overheid. Het is een einde dat al op wankele voet stond nadat de regering van de Verenigde 
Staten compleet faalde bij de heropbouw na orkaan Katrina twee jaar eerder en het vertrouwen is sindsdien elk jaar 
een beetje slechter geworden. 
 
Het originele verhaal is zo impactvol omdat er zelfs na alle horror nog steeds een idee van hoop is. Het zou een leu-
gen kunnen zijn – gewoon een verkeerd gehoord gekraak van statisch geruis– maar toch hoop. Het laat zien hoe 
krachtig hoop kan zijn en waarom mensen het nodig hebben. Interessant is dat The Mist-regisseur Frank Darabont dat 
sentiment liet zien in een andere King-verfilming, The Shawshank Redemption, die stelt dat, hoe dwaas of ongeloof-
lijk het ook lijkt, we hoop en de mensen van wie we houden moeten vasthouden, omdat dat soms alles is wat we 
hebben. Stel je voor dat Shawshank zou eindigen met Andy die wordt gepakt en terug naar de gevangenis wordt ge-
stuurd waar al zijn dromen van hoop en ontsnapping in het niets afbrokkelen - zou dat warme herinneringen oproe-
pen? Of zou het helemaal niet herinnerd worden? The Mist is één van King's beste korte verhalen, maar de beste ma-
nier om het te ervaren blijft gewoon gaan zitten en het zelf lezen. 
 

http://www.stephenking.nl/
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 Oplossing prijsvraag vorige maand 

PRIJSVRAAG  

 

 Oplossing vorige maand 

Verjaardagskalender 

Tijd voor een feestje! Maar wie was er nou ook alweer precies wanneer jarig? 

Kun jij de geboortedata van de leden van de familie King invullen, zodat we precies weten  

wanneer ze jarig zijn en hoe oud ze worden? 

 

Joe Hill – .… juni 19…. 

Owen King – …. februari 19…. 

Naomi King – …. juni 19…. 

Tabitha King – …. maart 19…. 

Stephen King – …. september 19…. 

Je moest wat geheimschrift ontcijferen, en dan kwam je 
erachter dat ifu ivjt wbo tufqifo ljoh jt ffo fdiuf usflqmfjtufs wpps 

upfsjtufo stond voor:  HET HUIS VAN STEPHEN KING IS EEN 
ECHTE TREKPLEISTER VOOR TOERISTEN.  

Dat had ook Cees van Drongelen uit Hoek helemaal goed 
doorgegeven, dus hij krijgt het boek van zijn keuze 
thuisgestuurd. Gefeliciteerd! 
 
Niet gewonnen? Hieronder staat weer een nieuwe prijsvraag! 

Stuur jouw antwoorden voor 20 september 2023 naar fanclub@stephenking.nl  

Vermeld in de omschrijving het woord PRIJSVRAAG, en vergeet je adresgegevens niet, zodat we je 
de prijs kunnen toesturen!  

Geef ook aan welk van de boeken uit onderstaande rijtje je zou willen winnen. Kies uit: 

1. Levenslang van Harlan Coben (recensie-exemplaar) 

2. Dubbelziel van David Ambrose (recensie-exemplaar) 

3. Code zwart van Chris Ryan (recensie-exemplaar) 

http://www.stephenking.nl/
mailto:fanclub@stephenking.nl?subject=prijsvraag%2023jul/aug
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Nieuwsflits 1 april! 
Kikker 

in je bil! 
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Nieuwe vondsten! 
 

Verlichting 
We zijn achter een  
nieuwe, onbekende uit-
gave in Nederland geko-
men (dank aan Danny)! 
Een pocket van Verlich-
ting met ISBN 
9789044365320 werd 
ergens in een lokaal win-
keltje in Den Haag aan-
getroffen. Die uitgave is 
online nergens te vinden, 
maar er zat een etiketje 
over het ISBN: 
6716051101048.  

Ook daarop konden wij 
geen informatie achter-
halen. Hoe dan ook is het een nieuwe uitgave. Website 
en lijstjes zijn bijgewerkt, maar als iemand deze uitga-
ves nog in een specifieke winkel vindt of weet waar 
deze verkrijgbaar is, horen we dat graag!  mailadres  

 

Lisey’s Verhaal 

En er werd er nog één 
gevonden (dankiesan 
Frans): een uitgave 
van Lisey’s Verhaal/
Story in de verfilmde 
variant.  

In 2021 kwamen er al 
twee verschillende 
ISBN-nummers van uit 
(een paperback en 
een POD-versie).  

En schijnbaar kwam er 
dit jaar toch weer een 
bij, die verkrijgbaar 
was bij boekhandel 

Primera.  

ISBN 9789021041780 

Binnenkant geen isbn, ook geen 
druk nr., wel ‘2023’. Maar op de 
buitenzijde is het genoemde ISBN 
wel goed te lezen. De website en 
lijstjes zijn weer bijgewerkt. 

Er was een etiketje over het ISBN 
geplakt met Book & Service en 
een nummer erop. Navraag leert 
dat dit een service is waar Prime-
ra gebruik van maakt, en die één 
keer per kwartaal langskomt. De  
boekhandels mogen zelf beslissen 
of ze boeken uit die aanbiedingen 
willen voor hun winkel. 

Je moet dus maar net geluk heb-
ben als het boekje ook bij jouw 
Primera in de buurt te krijgen is! 

 

 

 

 

 

Nieuwe Kings op komst! 
In de Talking Scared podcast vertelde King begin augus-
tus dat:  

• er volgend jaar een nieuwe bundel komt getiteld 
You Like it Darker die meer dan 600 pagina's telt 
(USA, Nederland zal wel weer volgen denken/
hopen wij). Het is een eerbetoon aan het liedje 
You Want It Darker van Leonard Cohen. Het zal 
meer dan 600 pagina's omvatten. Een van de 
bevestigde verhalen in de collectie is The 
Dreamers. Het gaat over een experiment met 
dromen, waarbij niet alleen voorbij de Muur van 
de Slaap wordt gewaagd (zoals in het verhaal van 
H.P. Lovecraft), maar ook eronder, waarbij iets 
buitenaards aan het licht komt. King's inspiratie 
voor dit verhaal ontstond tijdens het lezen van 
het prachtige proza van Cormac McCarthy in The 
Passenger.  

• Peter Straub King een idee stuurde voor Talisman 
3 voordat hij stierf en King zei dat ALS hij het 
zou schrijven, het een lang boek zou worden. 
Vooralsnog is dus niet duidelijk of dat er komt.  

• King nu nóg een nieuw boek over Holly schrijft, 
getiteld We think not. 

King gaat onvermoeibaar verder zo lijkt het... gelukkig 
voor ons! 

 

 

Vul ik later nog wel op 
als er wat bijkomt aan 
nieuws of  een leuke 

foto ofzo 

http://www.stephenking.nl/
mailto:secretaris_ks07@stephenking.nl?subject=meer%20info%20verlichting%20dunne%20pocket
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Je kunt je boeken ook bestellen bij het boekwinkeltje Stephen King Fans! Er is veel tweedehands, maar ook nieuw en naast 
een klein voorraadje Engelstalig is er keus uit honderden Nederlandstalige Stephen King-boeken. Pockets, paperbacks, hard-
covers, tijdschriften, poppetjes… er is van alles! Er is een vaste kortingsactie waardoor je bij bestelling van meerdere boeken 
nog goedkoper uit bent. De boeken zijn niet duur, en er gaat altijd 10% van de verkoop naar de kas van de fanclub!  

Er zijn ook dvd’s, poppetjes, boekenleggers, kettingen, oorbellen en armbandjes met bedels met 
een Stephen King-thema te koop in de winkel op Marktplaats. Je kunt aankopen vanuit beide winkels 
met elkaar combineren! Alleen geldig op boeken en dvd’s. 

 
5 halen, 4 betalen  

(altijd de goedkoopste gratis). Koop je er 10, dan dus 2 gratis…. enz.  

Verzenden gebeurt via PostNL, DHL en GLS (buitenland). Kosten die wij niet maken, rekenen we natuur-
lijk ook niet door — zo worden verpakkingen hergebruikt — en dat scheelt in jouw portemonnee! Contact? 
secretaris_sk07@stephenking.nl. Vraag gerust naar de mogelijkheden voor jouw bestelling!  

 
MERCHANDISE & SPONSORING 
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HELP OOK DE FANCLUB DOOR JE AANSCHAF!  

Hebbedingetjes 
In onze fanclubshop vind je ook onze merchandise: win-
kelwagenmuntjes, kettingen en poppetjes. En er zijn 
nog enkele linnen tasjes met een langhengsel te 
bestellen (5,00)! Stevige kwaliteit en bedrukt met 
scrabble-letters. Op de tas staan diverse boektitels. In 
de shop kun je ook de laatste nieuwe boeken bestellen, 
zolang de voorraad strekt!  

Dankie Sai! 
Volg het voorbeeld van P.J. Bogget uit Uithoorn (Dankie 
Sai!) en word (maandelijkse) sponsor! Dank ook aan 
iedereen die een of meer boeken bestelde in onze shop, 
bij boekwinkeltje Stephen King Fans, of aankopen 
deed/doet tijdens de boekenmarkten in Deventer, 
Utrecht en Tilburg! 

Prijs gewonnen? Stort de verzendkosten naar ons terug, 
dan kunnen we dit blijven doen!  

En nog veel  meer!! 

https://www.stephenking.nl/skfnieuw/winkelen/stephen-king-fans-boekwinkeltje/
http://www.marktplaats.nl/verkopers/9000342.html
http://www.stephenking.nl/winkeltjesuitleg.htm
http://www.stephenking.nl/
http://www.stephenking.biedmeer.nl


 

 

 

 

  S E P  2 0 2 3       2 0 E  J A A R G A N G  N R :  7       S T E P H E N  K I N G  F A N C L U B  

Nieuwsflits 1 april! 
Kikker 

in je bil! 
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Nieuwe speciale edities 
Er komen weer wat nieuwe heruitgaven aan bij Luitingh 
en de Boekerij (kijk bij wordt verwacht in deze Kings 
Things).  

Luitingh maakt weer speciale versies (zoals Misery en 
The Green Mile voor Kings 75ste verjaardag), dit keer 
van De Marathon en Dodelijk Dilemma. Die speciale 
edities zijn VANAF NU ook bij de fanclub te bestellen!  
De Marathon verschijnt al over 2 weken!  

LET OP! Als je ook het boek Holly bij ons hebt besteld, 
en Marathon erbij bestelt, verzenden wij Marathon en 
Holly tegelijk voor dezelfde verzendkosten, tenminste 
als je dat wilt. Lees even op de bestelpagina van de 
Marathon hoe dat werkt! Wil je ze apart laten versturen
(zodra de boeken beschikbaar zijn), maak dan bij ver-
zenden de keus: in 2 pakketjes verzenden. 

Dodelijk Dilemma kun je alvast vooruitbestellen - dat 
komt pas in november. Beide kosten 24,99 p/st.  

Steun ons werk en bestel bij de fanclub, daar wij van 
elke verkoop een percentage krijgen van de uitgeverij! 

 

 

 

 

Funko Jordy Verrill 
Nog niet bij verkopers dichter in de buurt kunnen vin-
den (wel in de USA met 30 euro verzendkosten erop), 
maar er komt later dit jaar een nieuwe Funko pop die 
met Stephen King te maken heeft.  

Dat personage komt uit Creepshow, waarin King zelf de 
rol van Jordy Verrill speelde.  

 

Pet Sematary: Bloodlines 
Pet Sematary: Bloodlines is een aankomende Ameri-
kaanse bovennatuurlijke horrorfilm, geschreven en ge-
regisseerd door Lindsey Beer in haar regiedebuut, mede 
geschreven door Jeff Buhler. De film is gebaseerd op 
het gelijknamige verhaal van Stephen King en dient als 
prequel op de film Pet Sematary uit 2019. Hoofdrollen 
zijn weggelegd voor Jackson White, Jack Mulhern, Nata-
lie Alyn Lind, Forrest Goodluck, Isabella Star LaBlanc, 
Pam Grier, Samantha Mathis en Henry Thomas. De film 
speelt zich af in 1969, voor de gebeurtenissen van de 
eerste film, en volgt een jonge Jud Crandall als hij een 
lokale begraafplaats ontdekt waar alles wat dood is 
weer levend kan worden, zonder zich de horror voor te 
stellen die zijn leven zal beïnvloeden. 

Na het commerciële succes van de eerste film in 2019 
had producent di Bonaventura plannen voor een prequel 
waarin de mythologie en het universum uit de vorige 
film werden uitgelegd. In februari 2021 kreeg de film 
groen licht, waarbij Buhler en di Bonaventura terug-
keerden in hun rol als respectievelijk scenarioschrijver 
en producent. Beer tekende in mei van datzelfde jaar 
als regisseur en de eerste opnames begonnen in augus-
tus 2021. Pet Sematary: Bloodlines staat gepland bij 
Paramount+ voor 6 oktober 2023. 

De film gaat over een jonge Jud Crandall, die er in 1969 
van droomt om zijn geboortestad te ontvluchten, totdat 
hij de kwaadaardige geheimen ontdekt van wat er be-
graven ligt op een begraafplaats. Hij wordt geconfron-
teerd met een spookachtige familie-erfenis die hem 
voor altijd verbindt met de plaats en verenigt zich met 
zijn jeugdvrienden als ze het opnemen tegen een oud 
kwaad dat Ludlow vanaf het begin heeft geteisterd. 

 

http://www.stephenking.nl/
https://www.stephenking.nl/Winkel/
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Nieuwsflits 1 april! 
Kikker 

in je bil! 
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Joe Hill (zoon van…) 
Stephen King was halverwege juli een van de 'bezoekers' 
bij een lezing die Joe Hill (zijn zoon dus) gaf ergens in 
Amerika. Joe las daar ook een stukje voor uit zijn in 
2025 nieuw te verschijnen boek: King Sorrow.  

Daar zien we hier in Nederland waarschijnlijk weer  
helemaal niets van, want na drie boeken zijn de uitge-
vers hier ermee gestopt.  

Joe Hill Fanclub Nederland  

 

 

 

 

Black Phone  
Heb jij ook naar de Black Phone gekeken toen die in Nederland te 
zien was? In de USA komt binnenkort dit poppetje “Phunny The 
Grabber” beschikbaar (zie deze link).  
We hebben nog geen verkoper gevonden die wat dichterbij zit, 
i.v.m. de Amerikaanse verzendkosten, maar wie weet... 

En dat is één... 
Tijdens de eerste boekenmarkt voor ons dit jaar, in  
Dordrecht op 2 juli, stonden we er zo bij. Prachtig zonne-
tje, wel wat waaierig maar een fantastische dag.  

Jullie hebben ons flink bezocht, en dat was ook te zien 
aan onze verkopen! 

De fanclub verkocht een paar prachtige nieuwe Groene 
Mijl-edities en linnen tasjes (hier rechts op de foto), en 
boekwinkeltje Stephen King Fans ging maar liefst met vijf 
lege kratten en twee grote lege dozen weer huiswaarts 
aan het einde van de dag. Dus dat was ook gelijk een leuk 
bedrag voor de fanclubkas, omdat van verkopen in de 
kramen altijd 10% naar de kas gaat. 

Allemaal goed voor onze snode plannen (die ik nog heel 
erg geheim moet houden)… 

Op dit moment wachten we nog op de resultaten van  
regenachtig Deventer (dat is boekenmarkt twee), en eind 
augustus is er ook nog Tilburg (boekenmarkt 3) natuurlijk. 
Hopelijk doet dan de zon ook weer mee! 

http://www.stephenking.nl/
https://www.facebook.com/JoeHillFanclub?__cft__%5b0%5d=AZVIXjOkGCrMKpB4rgJfwVxFX6yP9_ksmBEoWFSzxBl0D9UR-1g3N7-U9aeCd5XAmU-bpx9zTMf5c5vznEU-SyUI2NZoZI2HO9KgM2YWCC0R0fTcsCdHhUDsum7T7bVnlDBxJHoxJqwXJYJAI2WItJqsnCa3Q3PkZHolIhrr4Zw0wOWeZnK-g_bnCfWB7QcwY7yQGuFy1xja
https://www.bigbadtoystore.com/Product/VariationDetails/247725?fbclid=IwAR0-MQHopwDKQMkwO5iQKRosIcN6ZxVNimXQBAXS8St1Uotnh2KRX0pbhSg
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Alle data 
onder  
voorbehoud  
van de 

WORDT VERWACHT NEDERLAND  

 

Datum:  Details: 

15 augustus 2023 Speciale 
paperback 

De Marathon ISBN 9789021039787 voor 24,99  
Dit boek bevat illustraties op alle drie de zijden van 
het boekblok, en heeft een dubbelzijdig bedrukt 
omslag met glanzende folie voorop.  

 

 

 

Met mooie reliëfprint 

juli 2023 paperback Later 9789049201777 voor 7,99,  
is al beschikbaar. 

augustus 2023 paperback Nachtmerries en Droomlandschappen 
9789021039800  paperback  22,99 voor 896 pagina’s 

augustus 2023 paperback Under the dome 9789021041742,  
992 pagina’s voor 22,99 

5 september 2023 paperback Holly 9789022599839 560 pagina’s voor 24,99  

30 november 2023 Speciale 
paperback 

Dodelijk Dilemma ISBN 9789021043425 voor 24,99.  
Unieke limited edition met bedrukt boekblok en  
dubbelzijdig omslag.   

november 2023 paperback Vlucht naar de Top ISBN 9789021043449 voor 22,99 

november 2023 paperback De Noodzaak ISBN 978021043432 voor 22,99 

januari 2024 paperback Later ISBN 9789049202439 voor 12,99 

 
Nu te bestellen via de  
Stephen King Fanclub Shop! 

 
NU te bestellen via de Stephen King Fanclub Shop! 

 
Pre-order NU via de Stephen King Fanclub Shop! 

http://www.stephenking.nl/
https://www.stephenking.nl/Winkel
https://www.stephenking.nl/Winkel
https://www.stephenking.nl/Winkel
https://www.stephenking.nl/Winkel
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King over de grens 

1 april! 
Kikker 

in je bil! 
Je bent op vakantie vast weleens een verdwaalde pocket van Stephen King tegen gekomen. In dat rek van de 
supermarkt, in een boekenzaakje uit dat ene dorpje of eentje die is achterlaten in de lobby van een hotel. Zo 
kwam ik in de begin jaren ‘90 op het idee om uit elk land een boek van Stephen King te verzamelen. Vrienden 
en familieleden die op vakantie gingen, kregen van mij smeekbedes om een uitgave mee te nemen vanuit de 
hele wereld. In deze rubriek lezen jullie in welke landen de verhalen van King zijn vertaald en hoe ik aan mijn 
uitgaven ben gekomen. 

                                                Deze maand     

            Hongarije 
 

 

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTAD: BOEDAPEST 

OFFICIELE LANDSTAAL: HONGAARS 

 

In 2012 was ik in Boedapest, een prachtige stad met vriendelijke mensen. Met bezienswaardigheden als de 
Széchenyi Kettingbrug die Boeda met Pest verbindt en natuurlijk loop je dan over de rivier de Donau. De Hon-
gaarse staatsopera, het Heldenplein en het Parlementsgebouw, stuk voor stuk adembenemende gebouwen en 
indrukwekkende standbeelden. Ook daar zocht ik naar een boekwinkeltje, om de geur van (oude) boeken op te 
snuiven (!) en om een King te scoren….wat uiteindelijk lukte in de winkel op het plaatje hieronder.  
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King over de grens 

1 april! 
Kikker 

in je bil! 
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De editie A Talizmán (De talisman) is een softcover en heeft geen illustraties. 

http://www.stephenking.nl/
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TITEL: A Talizmán (THE TALISMAN-DE TALISMAN) 
JAAR VAN UITGAVE: 1994 
UITGEVERIJ: EURÓPA KÖNYVKIADÓ 

http://www.stephenking.nl/
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Nieuwsflits 1 april! 
Kikker 

in je bil! 
 

Pagina 18 

Check en dubbelcheck! 

Bij advertenties op Ebay en Marktplaats, en zelfs bij 
veilingsite Catawiki, komen soms heel speciale boeken 
voorbij. Heel fijn natuurlijk als je er nog naar op zoek 
bent, maar we willen je toch graag even waarschuwen. 

Zelfs de specialist op Catawiki maakt vergissingen, en 
zo stond er recent een echte nepper waarop geboden 
kon worden. Want deze handtekening in TGWLTG is 
hoogstwaarschijnlijk niet echt. Het kan ook zijn dat de 
waarde van een boek veel hoger is geschat dan dat die 
in werkelijkheid is, omdat het een andere versie is bij-
voorbeeld.  

Het valt vaak op omdat er dan opmerkelijk weinig of 
minder scherpe foto’s bij staan.. Hierdoor is de kwali-
teit van het boek, de signering door Stephen King en/of 
inscriptie niet goed te beoordelen.  

Bij gesigneerde boeken kun je voor het checken van de 
handtekening altijd terecht bij ervaren mensen in deze 
groep. Er zijn helaas nog teveel vervalste handtekenin-
gen waardoor boeken tegen veel te hoge prijzen worden 
aangeboden. En helaas kunnen we niet blind vertrouwen 
op echtheidscertificaten. Want ook daar worden niet 
alle vervalsingen onderkend.  

Nog zo’n speciaal item is het boek Rage van Stephen 
King. Nu uit de handel maar nog wel via sites te krijgen 
tegen hoge prijzen. Van belang is dus om goede foto’s 
te vragen van alle kanten van het boek. Bij de echte 
USA-versie zijn de paginaranden (het tekstblok) duide-
lijk geel gekleurd. Is het tekstblok wit van kleur en 
staat er een barcode en QR-code binnen in het boek, 
dan is sprake van een heel goedkope imitatie van het 
origineel. Dit is zonder goede scherpe foto’s van het 
boek en tekstblok niet te bepalen. 

Het prijsverschil in waarde is € 5,00 voor de imitatie 
tegenover € 1.650,00 voor de USA-versie of € 400,00 
voor de Canadese versie, ook met geel tekstblok. Deze 
versie lijkt qua uiterlijk trouwens wel op de USA-versie. 
De Engelse versie is geheel afwijkend en hiervan is geen 
goedkope imitatie in omloop. 

Ontwijkt de verkoper je vragen om meer en duidelijke 
foto's: wees dan een gewaarschuwd mens! Doe hier je 
voordeel mee en bij twijfel, altijd navragen bij de ver-
koper of bij kenners! 

Hiernaast zie je foto’s van een verkoper die hardnekkig 
op de diverse websites blijft proberen om deze nepper 
aan de man te krijgen voor veel geld. Trap er niet in! 
Kijk bijvoorbeeld even op deze pagina (met dank aan 
Vincent Neyt) voor vergelijkingen. En bij twijfel mag je 
altijd de fanclub een berichtje sturen via facebook of in 
de mail, of nog beter: ga naar een facebookpagina waar 
veel mensen (ook fanclubcrew) zitten die zelf verzame-
len en er verstand van hebben en die  vaak ook nog 
eens snel reageren.   

https://www.facebook.com/groups/625055671228577  

Neem geen  

genoegen met 

wazige foto’s 

en controleer de 

echtheid van 

handtekeningen 

ALTIJD! 

http://www.stephenking.nl/
https://www.signedanddated.info/?fbclid=IwAR2jbVyFQTRam7qWp6aVTeUkTnl91TB_cEGQytEyrBOsGME8FqAYDVwXOP0
https://www.facebook.com/groups/625055671228577
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Monsters & mislukte superhelden - Bart de 
9 

Wij ontvingen een mailtje van Bart de 
Wolf met de vraag of wij in Kings 
Things een recensie van zijn boek 
Monsters & mislukte superhelden wil-
len plaatsen. Natuurlijk willen we dat, 
al richten wij ons natuurlijk niet echt 
op de jeugd met Stephen King.  
 
Wij ontvingen het, overigens zeer 
fraai in hardcover uitgevoerde boek, 
korte tijd later en wij willen graag 
met je delen wat de schrijver Bart de 
Wolf in de binnenkant van de verzend-
doos schreef: 
Hoi Peter & Kings Things! 
Hierbij mijn jeugdhorrorboek 
“Monsters & mislukte superhelden”!  
In september verschijnt deel 2 “Het geheim van de vulkaan”. 
Opgelet: het is een heftig boek. Ook al is het “jeugd”. Maar volgens 
mij zijn jullie wel meer gewend… 
Groeten, 
Bart de Wolf 
 
Na zo’n introductie kon ik niet wachten om het boek te lezen. 
 
Het boek gaat over twee vrienden, Floris en Haroen.  Zij wonen in 
het aan zee gelegen Westerkerke en Floris droomt er al zijn hele le-
ven van om een superheld te zijn. In het dorp is ook sinds kort een 
nieuwe jongen komen wonen en hoewel Floris en Haroen al een tijdje 
gepest worden door drie andere jongens in het dorp is het sinds de 
komst van Dave allemaal nog veel erger geworden. Om hier even een 
King-link te leggen: als je de situatie verplaatst naar bijvoorbeeld 
The Barrens in Bangor, dan zou het hier zomaar om een scène uit HET 
kunnen gaan. 
 
Het verhaal wordt echt spannend als blijkt dat het zusje van Dave 
een onbekende en ongeneeslijke ziekte heeft en dat de familie voor 
het vinden van een medicijn naar Westerkerke verhuisd is.  
 
Uiteindelijk gebeuren er vreselijke dingen op een door de pestkoppen 
gebouwd vlot, waarbij de pestkoppen allemaal sterven, op Dave na 
en ook Haroen lijkt het er niet levend af te brengen.  
Helaas moeten we vaststellen dat onze wannabe superheld Floris de 
veroorzaker van al dit leed is. 
 
Het leuke van dit boek is dat het daarna een wel heel bijzondere 
wending krijgt. Zowel Haroen als ook Floris blijken namelijk echt 
over bijzondere krachten te beschikken. En ook hier wat mij betreft 
weer een fraaie link naar onze eigen Stephen King want wie Het Insti-
tuut gelezen heeft, die begrijpt onmiddellijk wat er hier aan de hand 
is. 
 
Om te weten hoe dit alles zich verder ontwikkelt moet je echt deel 2 
lezen, want dit deel houdt echt midden in het verhaal op. 
 
Zoals Bart de Wolf zelf al schrijft, een jeugd-horrorboek, maar dan 
toch wel voor de oudere jeugd. Er zitten behoorlijke gruwelijke pas-
sages in het boek. 
 
Ik denk dat dit boek een heel mooi opstapje is naar de echte horror-
boeken zoals Ogen van Vuur, Het Instituut en vandaar door naar Cujo 
en HET. 
 
Hoewel ik al lang geen ‘jeugd’ meer ben, vind ik het een spannend 
boek en kan ik niet wachten tot ik het tweede deel mag lezen en 
recenseren. 
 

http://www.stephenking.nl/
https://www.hamleybooks.be/product/monsters-en-mislukte-superhelden-bart-de-wolf/
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De val van Númenor - J.R.R. Tolkien 
8,5 

Als je op internet gaat zoeken naar de 10 meest verkochte en/of 
meest gelezen boeken ter wereld, zal het niet verbazen dat de 
Bijbel meestal op 1 staat, maar in deze lijsten kom je meestal 
ook In de ban van de Ring, het meesterwerk van J.R.R. Tolkien 
tegen. En terecht, Tolkien was zo ongeveer de grondlegger van 
de fantasyliteratuur en de meetlat waar nog steeds alle fantasy-
werken aan afgemeten worden. Wat veel lezers, zeker zij die 
alleen de verfilmingen kennen,  vaak niet weten, is dat er achter 
BvdR een fenomenale mythologische wereld ligt. Het verhaal van 
Frodo, Gandalf en de Ringen is maar een fractie van het hele 
universum dat Tolkien gecreëerd heeft. Tolkien was niet alleen 
schrijver, maar ook hoogleraar taal- en letterkunde. Zijn fascina-
tie voor talen en voor mythen en sagen heeft hem ertoe gebracht 
de wonderlijke wereld van Midden-Aarde en alles wat daarbij 
hoort, tot in de kleinste details uit te werken, van een compleet 
scheppingsverhaal met duizenden jaren geschiedschrijving en 
familie-stambomen, tot complete talen en beschrijvingen van 
dieren, bloemen en planten aan toe. 

Na het overlijden van Tolkien in 1973 heeft zijn zoon Christopher 
het tot zijn levenswerk gemaakt om alles wat Tolkien ooit over 
deze mythische wereld bedacht en opgetekend had, te verzame-
len, bewerken, ordenen en publiceren. Inmiddels is ook Christo-
pher zelf overleden, en zetten anderen dit prachtige werk voort. 
De Val van Númenor is hierin de nieuwste uitgave. 

Het zou hier te ver voeren om de exacte achtergrond van het 
boek te vertellen, maar in het kort: Númenor is het eiland dat 
aan het begin van de Tweede Era in Tolkien’s tijdrekening door 
de Valar (de spirituele machten van de wereld) aan de Mensen 
geschonken werd als dank voor hun bijdrage in de strijd tegen 
het Kwaad. Sauron (die we kennen uit BvdR) zet echter de Men-
sen op tegen de Valar en tegen elkaar, met vele oorlogen als 
gevolg. In de verhalen lezen we over de diverse heersers van Nu-
ménor, hun reizen naar Midden-Aarde, en o.a. ook over het sme-
den van de Ringen van Macht, en de Ene Ring die de andere re-
geert (en die centraal staat in De Hobbit en BvdR). Uiteindelijk 
loopt de hoogmoed van de Numénoranen zo hoog op dat Iluvatar, 
de schepper van de wereld, besluit in te grijpen, en daarbij gaat 
het eiland Númenor als een soort Atlantis ten onder.  

Het boek moet nadrukkelijk niet qua opbouw of stijl vergeleken 
worden met BvdR of Hobbit. Het is  een verzameling van korte 
verhalen, samengesteld uit de hele nalatenschap van Tolkien. De 
verhalen zijn ruimschoots voorzien van kanttekeningen, verwij-
zingen en voetnoten, en het boek is daarmee beter te vergelijken 
met een geschiedenisboek dan met een roman. Verwacht dus 
geen boeiende dialogen (die ontbreken vrijwel volledig) of een 
duidelijke hoofdpersoon; Tolkien heeft duizenden karakters ge-
schapen, en in dit boek komen honderden daarvan voorbij, die 
voor een flink deel volledig onbekend zullen zijn bij BvdR/Hobbit
-lezers. De schrijfstijl is nogal verheven; wie ooit Tolkiens’s boek 
De Silmarillion gelezen heeft (of een poging daartoe gedaan 
heeft; ik weet dat veel lezers erop afgehaakt zijn) weet wat ik 
bedoel. 

Ik maakte zelf kennis met Tolkien tijdens mijn studie tot leraar 
Engels, eind jaren ’70, en heb op dat moment in korte tijd zo 
ongeveer alles verslonden wat er tot dan toe door of over hem 
geschreven was (en dat was toen al heel wat). Voor mij is De val 
van Númenor dan ook een soort reis terug naar mijn jonge jaren 
en hernieuwde kennismaking met Tolkien’s wereld. Als die-hard 
Tolkien-fan geef ik dit boek een dikke 8, maar ik kan me voor-
stellen dat degenen die alleen de Hobbit en/of BvdR gelezen 
hebben, dit boek na hooguit 50 bladzijden opgeven. Daarmee is 
mijn oordeel dus strikt persoonlijk. 

http://www.stephenking.nl/
https:/www.boekerij.nl/producten/de-val-van-númenor-9789022598818
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De God van Clement Roorda 8 
In 2013 en 2014 las ik de voorgangers van dit boek: 
De Tovenaar en De Ziener en was daar erg over te 
spreken, want ze kregen een 7,5 en een dikke 8. 
Beide boeken behoren tot het genre ‘fantasy’, maar 
dan toch wel de ‘unplugged’ variant. Er wordt niet 
getoverd, er zijn geen feeën, draken, tovenaars, 
vliegende bezemstelen of anderszins, dit in de volle 
overtuiging dat het gewone leven zonder dat al ma-
gisch genoeg is.  

De fanclub staat met een quote op de omslag van De 
Ziener: ‘Een prachtig verhaal, goede opbouw, mooie 
karakters, prachtige aangrijpende stijl’ (Stephen 
King fanclub). En de auteur benaderde mij of ik ook 
het laatste deel wilde lezen. En, gezien het plezier 
bij de eerdere boeken zei ik daar graag ja tegen.  

Even in de herhaling (want het was al even geleden): De Tovenaar vertelt 
het verhaal van de onverwachte opkomst van Bodo. Door toeval komt hij 
terecht in de strijd tegen de dictator Naïr. Met het nodige geluk weet hij 
hem ten val te brengen. Maar de prijs die hij daarvoor moet betalen, is 
hoog. Heel hoog!  Het tweede deel De Ziener verhaalt hoe het Bodo ver-
gaat twintig jaar na de val van Naïr. Opnieuw weet hij het land te redden 
en hij groeit uit tot een mythe. 

En in dit derde en laatste deel verplaatst de geschiedenis zich naar twee-
honderdvijftig jaar later. De tijden zijn veranderd, het onrecht niet. Bodo, 
de held die vrede bracht in Anthune en Ustahs, is verdwenen. De recht-
vaardige samenleving die hij voor ogen had is er niet gekomen, integen-
deel: zijn gedachtengoed wordt misbruikt door de huidige machthebbers. 
De huidige vorst een achter-achterkleinzoon in de zoveelste generatie is 
zwak en diens zoon wordt alle liefde onthouden om later net als zijn vader 
misbruikt te kunnen worden. Maar dan neemt de geschiedenis een onver-
wachte wending. De God is het derde deel in Bodo-trilogie, een verhaal 
over liefde, hoop en geloof. Het boek gaat niet over God, maar over go-
den, en het was allemaal puur mensenwerk… 

Ik kreeg de (zeer terechte) waarschuwing vooraf dat ik een soort 
proefexemplaar toegestuurd kreeg, waar nog fouten in stonden, die 
in latere versies al aangepast zijn. Eerlijk gezegd hoop ik dat ze er-
uit zijn, want daardoor, én het afschuwelijk kleine lettertype las het 
zeker minder lekker dan in mijn ogen had gekund. Eindredactie bij 
uitgaven is zó belangrijk! Volle concentratie nodig dus, en ik moest 
er ook weer even inkomen natuurlijk. Maar een ‘wat voorafging’ in 

het boek hielp daar wel bij. Maar omdat de karakters uit de 
vorige boeken niet meer voorkwamen, moest ik eerst de nieu-
we hoofdrolspelers weer leren kennen.  

Ieder hoofdstuk wordt ingeluid door een stukje tekst van een  
geschreven briefje of een afgeluisterd gesprek en daarna gaat het 
verhaal steeds verder. Het duurde weer even voor het verhaal me 
pakte, maar na een hoofdstuk of zeven wordt het weer spannend, 
weet je wie de ‘goeien’ en de ‘kwaaien’ zijn en gaat het in vlam-
mende vaart verder. Hoofdrollen zijn er voor Atorro, gepeste kroon-
prins die samen met Ate (zijn generaal en bloedbroeder) het paleis 
ontvlucht om jaren later terug te komen om recht te doen aan alles 
wat er mis is gegaan onder het bewind van zijn Vader Elasser, die 
onder invloed was van alle priesters/adviseurs. Je leest hoe Ate, die 
na alles wat er is gebeurd het hele verhaal voor zijn kleindochter 
Marinde opschrijft. Er werdt gevochten en gevlucht, er is ontrouw en 
moord, maar ook vechten voor gerechtigheid en liefde. En op de 
allerlaatste pagina’s komen alle verhalen (dus ook de Ziener en To-
venaar) heel knap weer bij elkaar en wordt onthuld hoe Bodo, de spil 
van de hele serie, is verdwenen. Nooit gedacht dat ik dat ooit nog te 
weten zou komen, maar, zoals beloofd op de achterflap: de uitkomst 
dat alles uiteindelijk toch mensenwerk was.  

Mooi unplugged fantasy verhaal! Ik hoop van harte dat de auteur dit 
drieluikverhaal ook als één werk uitbrengt, en met een groter letter-
type want dan denk ik niet dat je kunt stoppen met lezen!  

http://www.stephenking.nl/
https://www.anthune.nl/
https://www.stephenking.nl/skfnieuw/wp-content/uploads/09.KT-November-2013.pdf
https://www.stephenking.nl/skfnieuw/wp-content/uploads/01.KT-Februari-2014.pdf
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De Cirkel - Dave Eggers 8,5 
De jonge Mae Holland krijgt via haar vriendin Annie een felbegeerde baan bij het 
machtige social media-bedrijf De Cirkel. Dit bedrijf koppelt allerlei bestanden en 
gegevens aan elkaar, zowel van de eigen medewerkers als van de gebruikers. Dit 
moet leiden tot één universele account waarin alles van iedereen zichtbaar is, tot en 
met financiële en medische gegevens aan toe. Het resultaat is volledige transparan-
tie, wat een eind zou moeten zaken aan corruptie, misdaad en leugens. Mae gaat 
helemaal op in dit utopische wereldbeeld waarin iedereen met elkaar verbonden is en 
niemand meer geheimen voor elkaar heeft. Maar dan doemt de vraag op of dit werke-
lijk tot een betere wereld leidt … 

 

Kort voor het lezen van dit boek had ik toevallig 1984 van George Orwell en Brave 
New World van Aldous Huxley gelezen, en dan ontkom je natuurlijk niet aan een ver-
gelijking (zeker omdat De Cirkel op de kaft van het boek ‘een Orwelliaanse satire’ 
genoemd wordt). Daar waar 1984 en BNW (gelukkig) een zeer fictief toekomstbeeld 
schetsen, komt het verhaal van De Cirkel akelig dichtbij. Veel mensen delen immers 
al hun hele hebben en houden op social media, en allerlei instanties koppelen al al-
lerlei databestanden aan elkaar. Technisch gezien staat dus niets de realisatie van De 
Cirkel in de weg, en het is beklemmend om te lezen hoe gemakkelijk de mensen in De 
Cirkel daarin meegaan. Zo beklemmend, dat ik me gedurende het lezen een paar 
keer serieus heb afgevraagd of ik mijn eigen social media activiteiten (die toch al 
zeer beperkt zijn) niet zou moeten stoppen. Het is in die zin echt een reality check 
waarbij je je afvraagt waar we mee bezig zijn. Het verraderlijke daarbij is dat het 
verhaal je met de positieve logica achter deze ontwikkeling ook weet te raken. Im-
mers, wat zou er inderdaad mooier zijn als er geen corrupte politici meer zijn, omdat 
alles wat ze doen openbaar is? Wat zou er mooier zijn als er elke seconde van de dag 
over ieders veiligheid en gezondheid gewaakt wordt? En wat is er mooier dan dat een 
vermist persoon in no time opgespoord kan worden? Deze logica is echter net zo op-
pervlakkig als de ogenschijnlijke zorgeloosheid van de bewoners van Brave New 
World, waar iedereen tevreden is met zijn gepreconditioneerde bestaan, maar dus 
ook niemand meer het recht heeft om ongelukkig te zijn. Op dezelfde manier wordt 
in De Cirkel privacy als iets dat ongewenst is, bestempeld (Privacy is diefstal, en 
Transparantie is gemoedsrust, zijn twee van de slogans van het bedrijf).  

 

Uiteraard zijn er ook in de wereld van De Cirkel, net als in 1984 en BNW, mensen die 
niet mee willen in de samenleving waarmee ze geconfronteerd worden. Mercer, de ex
-vriend van Mae, is hier het meest uitgesproken in, maar ook de geheimzinnige Cirkel-
medewerker Kalden waarschuwt haar dat naar zijn mening het bedrijf te ver gaat. 

Voor beiden loopt dit dramatisch af, terwijl de hele wereld meekijkt met 
het gebeuren. 

 

Op zeker moment introduceert het bedrijf hun applicatie SeeChange, 
waarbij overal op de wereld heel kleine camera’s worden geïnstalleerd die 
alles registeren wat er gebeurt (de analogie met ‘Big Brother is watching 
you ligt er duimendik bovenop)’. Mae wordt hier zelf slachtoffer van, maar 
wordt al snel door een van de stichters van het bedrijf op het matje ge-
roepen en krijgt een soort ‘bekeringspraatje’ dat volledig effectief is.  

 

De psychologische druk om deel uit te maken van een gemeenschap is door 
het hele boek nadrukkelijk aanwezig. Als Mae, die op een zeker moment 
miljoenen volgers heeft, in antwoord op de vraag ‘Houden jullie van Mae’ 
een paar honderd ‘frowns/dislikes’ krijgt is ze hevig ontdaan; ze ziet niet 
meer de miljoenen likes, alleen nog maar die dislikes. Je ergert je aan de 
domheid van Mae, maar tegelijkertijd snap je het mechanisme erachter. 
De druk om deel te nemen wordt steeds hoger. Ik zie letterlijk bij kennis-
sen, collega’s en familie hoe mensen zich ergeren als ze niet binnen een 
paar seconden antwoord krijgen op een appje.  

 

De Cirkel houdt ons een spiegel voor. Het schetst een wereld waar we met 
z’n allen heel hard op af stevenen, en in die zin hoop ik dat velen dit boek 
lezen en tijdig inzien welke gevaren er op de loer liggen. 

http://www.stephenking.nl/
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Door Ninja Paap-Luijten 

 

Ninja Paap-Luijten (1986) woont in Naaldwijk met haar man en dochter. Zij schrijft 
fantasy en is redacteur bij Fantasize, hét online platform voor liefhebbers van  
fantasy, sciencefiction en horror. Haar boeken zitten vol originaliteit en magie. In 
haar vrije tijd beoefent ze kung fu en tai chi en natuurlijk leest ze heel veel. Op 
haar eigen website vind je gratis korte verhalen (in pdf) en alle informatie over haar 
gepubliceerde werk. Naast auteur is Ninja ook schrijfcoach, en toevallig de vrouw 
van onze Danny. Je hebt haar vast wel eens gezien als vrijwilligster op een van de 
boekenmarkten waar wij aanwezig zijn. En natuurlijk vind je haar ook online: op  
De VerhalenNinja. Wil je niets meer missen van Ninja, schrijf je dan ook gelijk in 
voor de nieuwsbrief  

Eerder schreef ze al boeken met de titels:  
Marlan de vervloekte tuinkabouter, Marrah, 
Oragayn, de elementen van Akiran. Online zijn 
verschenen: Leegtelicht, Doodswind, Dwaal-
vuur, Nachtwater, Aardeslang, Keltir de verlei-
der, en Eten voor de edelman. Het boek Mar-
rah recenseerden wij met een dikke 9, en de 

quote Heerlijke Fantasy Thriller.   

En zij schreef het verhaal dat wij in deze Kings Things mogen publiceren. Ge-
niet ervan…  
 

Williams verrassende vakantie 

 

Dit was niet hoe William zich zijn vakantie had voorgesteld. 
Rillend van de kou bekeek hij de wegwijzers op het markt-
plein in het kleine stadje. De regen kletterde  
lawaaierig op de straatstenen en roffelde tegen zijn hoofd 
en schouders. De marktkooplui waren naar huis, waarschijn-
lijk na een slechte verkoopdag. Het regende al de hele dag 
onafgebroken. De modder van het landweggetje waarover 
hij hierheen was komen lopen, kleefde hardnekkig aan  
Williams laarzen. 
 Een oude vrouw, gekleed in een diepgroene oliejas en 
een grote hoed waar de druppels vanaf gleden, zag William 
staan en kwam naar hem toe. ‘Dit is geen weer om de weg 
te zoeken, heer…?’ 
 ‘William,’ antwoordde hij. ‘En u hebt gelijk, ik kan wel 
wat hulp gebruiken.’ Op de wegwijzers stonden  
alleen de grootste gebouwen van het dorp; het stadhuis, 
twee geloofsgebouwen, een school en een hotel. Daar had 
hij niets aan. Hij zocht een kleine herberg. Dat vertelde hij dan ook, waarop de rimpels op het gezicht van de oude 
vrouw zich nog meer plooiden van medelijden. 
 ‘Het spijt me om het te moeten zeggen, maar de eigenaar is eergisteren overleden. Die herberg is dicht.’ 
 Had hij gedacht dat zijn vakantie door het weer was verknald? Het kon dus nog erger. 
 Ze schraapte haar keel. ‘Als u onderdak zoekt, dan is het hotel uw enige kans nog.’ 
 William hoorde haar maar half. Hij keek in de richting van de wegwijzer. ‘Vrouwe, weet u ook…’ 
 Maar de oude vrouw was nergens meer te bekennen. 
 ‘Dat is raar,’ mompelde William in zichzelf. Hij had graag een goede kroeg gevonden om zich op te kunnen  
warmen. De gebouwen aan de rand van het plein leken uitgestorven. Het hele stadje leek wel uitgestorven, nu hij 
beter keek. Was de markt wel voorbij? Of was die er helemaal niet geweest? 
 William hees zijn zware plunjezak op zijn schouder. Zijn hand gleed over zijn wijd vallende leren jas. Daaronder 
voelde hij de vertrouwde bobbel van zijn zwaard. Het ongure gevoel dat hem bekroop, had niets te maken met het 
feit dat hij doorweekt was, dat hij zijn paard kreupel achter had moeten laten bij een smid of dat hij waarschijnlijk 
naar zijn al gedeeltelijk betaalde verblijf in een knusse herberg kon fluiten. Nee. Hij voelde zich bekeken. Alsof de 
oude vrouw hem bespiedde. 
 William stak het plein over en klopte aan bij een van de grote panden. Er leek niemand thuis te zijn, dus pro-
beerde hij het huis ernaast. En het volgende huis. En het volgende. Totdat hij een klink probeerde. De voordeur van 
het huis waar hij op dat moment was, een smal pand op de kruising van het marktplein en de hoofdstraat, zwaaide 
soepel naar binnen toe open. 
 ‘Hallo?’ riep William de stille, donkere gang in. ‘Is er iemand thuis?’ 
 ‘U kunt beter vertrekken.’ 
 Met een ruk draaide William zich om. Achter hem was de oude vrouw weer opgedoken. Haar ogen glinsterden 
duister onder haar hoed. 
 ‘Waar is iedereen?’ vroeg hij. 

http://www.stephenking.nl/
http://www.verhalenninja.com
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 ‘Weg. Ik prefereer de rust.’ 
 ‘Hebt u dit veroorzaakt? Dat een hele stad is verdwenen?’ 
 In de verte klonk de donder. Een flits verlichtte de wolken hoog boven hun hoofd. William keek er niet naar. Hij 
hield de oude vrouw scherp in de gaten. 
 ‘Vertrek,’ was haar reactie. 
 William kneep zijn ogen samen. ‘Niet voordat ik dit heb uitgezocht.’ Hij keerde haar zijn rug toe en stapte het 
huis in. Achter hem hoorde hij de vrouw kakelend lachen, als een cliché uit een slecht griezelverhaal. Hij mompelde 
in zichzelf dat dit de slechtste verlofdagen waren die hij ooit had meegemaakt en zocht zijn weg door het huis. Lang 
hoefde hij niet te zoeken. In de slaapkamer vond hij een antwoord. De bewoners van het huis, een echtpaar en hun 
twee kinderen, lagen in diepe slaap verzonken in bed. Waarschijnlijk waren ze al enkele dagen aan het slapen. Het 
stonk naar zweet en urine. 
 Met twee treden tegelijk vloog William de trap af en naar buiten. De oude vrouw zag hij zo snel niet.  
Hij probeerde nog enkele andere huizen, maar overal vond hij hetzelfde; slapende bewoners. Sommigen waren  
tijdens dagelijkse bezigheden in slaap gevallen; terwijl ze een sok zaten te stoppen, op het privaat, halverwege het 
aandoen van een jas. Verreweg de meesten lagen in bed. Blijkbaar was het ’s nachts gebeurd, wat ‘het’ dan ook 
mocht zijn. 
 William keerde terug naar het marktplein. ‘Vrouwe!’ riep hij. Er kwam niemand. Hij keek naar de wegwijzer. 
Naar het hotel dat daarop aangegeven stond. Daar had ze hem naar verwezen. 
 Snel liep hij naar het hotel, twee straten verderop. Daar bleef hij staan. 
 Voor het hotel stond de oude vrouw, haar armen hoog boven haar hoofd geheven en haar gezicht verborgen onder 
felle lichtflitsen. Stralen licht zweefden uit de huizen om haar heen, uit ramen en tussen kieren van deuren door. Ze 
zoog de stralen in zich op. Als hij niet had geweten dat ze het stadje aan het doden was, had hij het mooi kunnen 
vinden. 
 ‘Houd hiermee op!’ snauwde William. Hij knoopte zijn jas open. Het 
leer voelde plakkerig aan onder zijn vingers. Met zijn linkerduim drukte 
hij zijn zwaard een stukje uit de schede. ‘Laat deze stad gaan!’ 
 ‘Weet je hoe het voelt?’ vroeg de vrouw. Giftig keek ze hem aan, 
vanonder de flitsende lichten die steeds feller rond haar gezicht sche-
nen. ‘Niemand gaf me eten! De wachter schopte me de stad uit! Ik deed 
niemand kwaad!’ 
 ‘Dat doet u nu wel,’ reageerde William kalm. ‘Stop hiermee, voordat 
ik u moet dwingen.’ 
 ‘Word je niet slaperig?’ Ze lachte. 
 ‘Nee.’ Dit keer glimlachte William. ‘U hebt pech, dame. Uw verdo-
vende stoffen werken bij mij niet.’ 
 ‘Dat kan niet!’ 
 Langzaam maar zeker kwam hij dichterbij. Steeds een stapje. Zijn 
glimlach werd een koude grijns. ‘De vorige keer dat ik iemand zoals u 
tegenkwam, overleefde ik dat maar net. Ik hield er immuniteit aan 
over.’ 
 Nog maar enkele passen en hij kon haar raken met zijn zwaard. 
 De oude vrouw gilde en stoof op hem af. Haar lichtflitsen hielden 
abrupt op. Vlakbij sloeg de bliksem met luid gekraak in. William kon de 
stank van ozon ruiken. Heel even voelde hij een zweem van slaperigheid 
over hem heen vallen, alsof hij een klap tegen zijn hoofd had gekregen. 
Het volgende moment zag hij het krijsende, verwrongen gelaat van de 
oude vrouw vlak voor hem opduiken. 
 In een reflex trok William zijn zwaard en hij sloeg het wapen schuin 
omhoog. 
 De gil van de vrouw werd afgekapt. Even keek ze hem verwijtend 
aan. Ze zakte door haar benen, midden op straat. Uit een enorme jaap 
op haar borst welde bloed op dat over haar oliejas stroomde en een plas 
onder haar vormde. 
 William liet zijn zwaard terug zoeven. Met de tweede houw hakte hij haar hoofd af. 

 
 ‘Lust u er nog een?’ vroeg de uitbater van de kleine kroeg aan het marktplein. 
 William knikte en schoof zijn kom over de toog. De geur van sterke, verse koffie was een weldaad voor zijn 
neus. Het had uren geduurd voordat hij de stank van ozon kwijt was geraakt. 
 Hij keek naar buiten, naar de achtertuin van de kroeg. Bij een vijver zat een kat in het stralende zonlicht. Een 
van de andere gasten van de kroegeigenaar zat op een klapstoel te slapen. Een normale slaap. Sinds de stad was ont-
waakt, was de kroeg tot vervangende herberg uitgeroepen en kwamen de inwoners graag samen om te praten over 
wat hen was overkomen. Het hotel was gesloten, de gasten haastig vertrokken, met een grote boog om de bloedvlek 
heen die daar op de stoep lag. 
 De meesten wisten niets anders dan dat ze in slaap waren gevallen en dagen later hongerig en smerig, want een 
privaatbezoek was er niet bij geweest, waren ontwaakt. Sommigen hadden gedroomd. De meesten zelfs dat niet. Het 
verslag van de gebeurtenissen hadden ze te horen gekregen van William en de wachter die als laatste in slaap was 
gevallen. Die had de oude vrouw bezig gezien toen ze met haar zwarte magie de hele stad in slaap bracht, maar hij 
had niets kunnen doen. Zonder zijn getuigenis betwijfelde William dat de stad hem had geloofd, ondanks het lijk dat 
voor het hotel had gelegen. Hoewel de massale slaap natuurlijk overduidelijk was geweest. Dat kon niemand ontken-
nen. Niet iedereen had het bovendien overleefd. 
 ‘Ik zal mijn voorraad moeten aanvullen,’ merkte de uitbater op, ‘maar van mij mag u zoveel koffie drinken als u 
wilt.’ 

http://www.stephenking.nl/
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 Iemand hoorde hem dat zeggen. Het was druk in de gelagkamer, ook al was het pas halverwege de middag. Een 
jonge vrouw kwam aarzelend naar de toog en zocht oogcontact met William. Ze wreef een plooi in haar blouse recht. 
 ‘Bent u de man die de slaapvreter heeft gedood?’ vroeg ze. 
 ‘En of hij dat is,’ zei de uitbater. 
 William keek hem geïrriteerd aan, waarna hij tegen de jonge vrouw zei: ‘Ik heb nog maar een paar dagen verlof. 
Als u mij wilt bedanken, hoop ik dat mij van mijn rust wilt laten genieten.’ 
 ‘U hebt de hele stad gered!’ flapte ze eruit. 
 ‘Op een paar na,’ mompelde iemand achter haar. 
 William knikte. ‘Het spijt me dat er niet eerder iemand is geweest die wat kon doen.’ Hij had talloze levens 
gered, meer dan vijfduizend inwoners leefden nog dankzij hem. De slachtoffers 
waren vooral heel oud of erg jong geweest. Zes zuigelingen waren overleden in hun 
slaap. De slaapvreter had wel degelijk gruwelijke sporen achtergelaten in deze 
kleine gemeenschap. Hij wilde geen bedankjes. Alleen de gratis koffie, dat beviel 
hem wel. 
  
 ‘Waarom kwam u eigenlijk hierheen?’ vroeg een jonge kerel die een poosje 
zwijgend aan de toog op een kruk had gezeten. ‘Als u uit Hedorn komt, is dit niet 
bepaald naast de deur.’ 
 ‘Daarom juist. Ik was hier nog nooit geweest en iemand had mij de herberg 
aangeraden.’ 
 ‘Ah,’ zei de jonge vrouw. ‘Arme Derrik. Hoewel hij dit gelukkig niet meer 
heeft meegemaakt.’ 
 Intussen wist William dat Derrik, de eigenaar van de herberg waar hij oor-
spronkelijk naartoe had willen gaan, inderdaad was overleden. De dag voor zijn 
dood had hij een oude vrouw weggestuurd omdat ze haar verblijf niet kon betalen. 
William vermoedde dat die oude vrouw de slaapvreter was geweest. Dat daar alles 
mee was begonnen. Dat was een feitje dat hij voor zichzelf hield. De stedelingen 
hadden genoeg voor hun kiezen gekregen zonder dat ze de nagedachtenis aan Der-
rik bezoedeld zagen. 
 ‘Heb je nog genoeg?’ vroeg de jonge vrouw. Ze wees naar Williams kom. ‘Ik 
lust er ook wel een.’ 
 ‘Voorlopig hebben we allemaal last van slapeloosheid, hm?’ merkte de uitbater op. Hij schonk voor haar ook een 
kom in. 
 De jonge kerel gebaarde naar het raam. ‘Behalve Simmer dan. Die slaapt als een os.’ 
 William glimlachte. Hij bedankte de uitbater en ging naar buiten. 
 Op het marktplein was het druk. Kooplui prezen in het zonnetje hun waren aan en er werd druk inkopen gedaan. 
Na twee volle dagen te hebben geslapen, was dit stadje weer helemaal wakker. 
 
 William slenterde de hoofdstraat uit en zocht de rivier op die op een steenworp afstand van de stad langs 
stroomde. Daar schopte hij zijn laarzen uit en ging in het gras liggen. Een reiger vloog laag over zijn hoofd en landde 
een eindje verderop om daar te vissen. Sprinkhanen tjirpten in het riet. 
 William stak een grasspriet in zijn mond en keek met een zucht naar de wolken die voorbijdreven. De kou van 
die dag dat hij helemaal verregend hier was aangekomen, was eindelijk uit zijn botten verdreven. Het warme zon-
licht streelde zijn gezicht. Hij had een stad gered, hij verbleef in een kamer van de plaatselijke kroegeigenaar en hij 
had nog een week verlof over. Eindelijk had hij dan echt vakantie. 
 Maar zijn zwaard hing trouw om zijn heup en het verslag van de gebeurtenissen was onderweg naar Hedorn. Een 
deel van hem bleef constant alert, hoe ontspannen hij er ook uitzag. Eigenlijk, en dat wist hij echt wel, hadden Gar-
deleden nooit vakantie. Een slaapvreter het hoofd afhakken? Dat was zelfs voor hem uitzonderlijk. 
 Er speelde een lach om Williams lippen. Het kon ook nooit eens normaal.  
 Dat was precies hoe hij graag leefde.  

http://www.stephenking.nl/


 

 

De Stephen King Fanclub is oorspronkelijk opgericht in 1999. De fan-
club in de huidige vorm bestaat sinds 2002. Op 21 september 2002 
kwam voor het eerst de website online. Het bestuur heeft er bij de 
oprichting voor gekozen om met donateurs te gaan werken in plaats 
van met betalende leden, zoals dat vóór 2002 het geval was. Dit wil 
dus zeggen dat iedereen bij alle informatie kan komen, en ook gratis 
gebruik kan maken van het forum. 
 
De fanclub heeft een aantal vaste crewmembers en meerdere vrijwil-
ligers, die er met elkaar voor zorgen dat de fans worden voorzien van 
al het nieuws omtrent Stephen King. Zo trekt de website maandelijks 
ongeveer 2200 bezoekers en zijn we actief op Facebook.   
 
Kings Things Magazine is slechts één van de vele extra zaken die de 
fanclub te bieden heeft voor Stephen King-fans. We organiseren met 
regelmaat een fanclubdag of een Dollarbaby Film Festival, bezoeken 
een boekenmarkt of zijn te gast bij een bijeenkomst van anderen.  
Er is een forum en via Kings Things kunnen we alle fans gemakkelijk 
op de hoogte houden van het nieuws of speciale aanbiedingen van 
onze sponsors. En dat allemaal gratis!  
 
Wil je ons werk ondersteunen: een donatie kunnen we altijd gebrui-
ken. We gebruiken het voor de verzendkosten van prijzen en soft-
ware, maar ook voor merchandise, een fanclubdag en mogelijkheden 
om kortingen te creëren. Maar ook je bestelling in onze eigen fanclub-
winkel (waar ook merchandise te koop is), en het boekwinkeltje van 
Stephen King Fans levert de fanclub een percentage op.  

Help ons en stort een bedrag naar keuze op NL80 ABNA 0105 1552 68  
t.n.v. stichting Stephen King Fanclub.  

 

Handig om te weten 
www.stephenking.nl 
 

Contact  
 
Fanclubmerchandise en verkoop 

 
Het StephenKingFans winkeltje  
 

Kings Things Archief 
 
Het Forum 

 
Facebook 
 

 
Kings Things  

Redactie:  
Chrissy van der Haven, Peter R. van Veen,  
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