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Sorry, we hebben last van vliegjes in Kings Things… zeker iemand de prullenbak weer niet geleegd… 

Mag je nog op vakantie of ben je net terug? Wist je dat Kings Things prima uit te printen is (zeker met 

een pakketje waarmee je automatisch boekjes kunt maken zoals het gratis fineprint) om mee te  

nemen op reis! Misschien heb je dat ook wel gedaan met de vorige uitgave van Kings Things, waarin 

een lekker lang verhaal was opgenomen? Makkelijk in de bus of vliegtuig, of om op het kampeerterrein 

eventjes je zinnen te verzetten terwijl je toch geen internetverbinding hebt. Een aanrader, én gelijk 

gespreksstof als er iemand in de buurt zit die ook fan is! 

Deze Kings Things staat weer bol van het nieuws, een nieuwe Luckey Quarter, een prijsvraag, diverse 

boek- en filmrecensies en natuurlijk gaan we weer verder met de strip Dolans Cadillac, getekend door 

Richard Wouters. Daarnaast een uitgebreide Boekenbladzij: tips voor boeken die binnenkort uitkomen 

en die je als Stephen King fan vast kunt waarderen.  

Verder laten we je weten wie er prijs had bij de prijsvraag, en ook wie 

het boek De laatste weerwolf van Glen Duncan of Gevaarlijk spel van Joris 

van Leeuwen hebben gewonnen!  

Deze maand is er ook weer een nieuwe prijsvraag waarbij je het boek 

Heer van de Vliegen van William Golding, met een voorwoord van Stephen 

King, kunt winnen dankzij uitgeverij Mouria! Of wat denk je van  

De Ziener, van de Belgische schrijver Kevin Valgaeren? Dankzij uitgeverij 

Kramat mogen we er ook daar 3 van weggeven! En dan is ook nog de  

nieuwe van Rianne Lampers te winnen: Vooravond van Armageddon. Want 

Celtica Publications geeft er ook al 3 weg! 

Ook laten we je meer weten over de Dollarbabydag die we aan het plannen zijn. De kaartverkoop is 

NU gestart, dus kijk snel verder in deze Kings Things; want we gaan de grens over dit jaar!  

Kortom: het is weer tijd voor de nieuwe Kings Things! En als je op vakantie gaat…  

WIJ zijn er nog gewoon als je terugkomt hoor!  Veel leesplezier!  

Augustus  

S T E P H E N  K I N G  

F A N C L U B  
Kings Things  

Deze Kings Things 
is verzonden naar 
1641 fans 

Op Hyves 
nu:  
667 fans 
 
Facebook 
heeft  
nu 95 fans 
 

Hartelijk welkom  
allemaal! 

 

 

 

 

 

 

Wij danken iedereen die boeken gekocht heeft in ons eigen 

fanclubwinkeltje, via Bruna of het boekwinkeltje van Stephen 

King Fans (zoals Manuel Schrik die bij zijn boekaanschaf extra 

doneerde): Hartelijk dank voor jullie ondersteuning!  

We hopen dat iedereen die een prijs mag ontvangen, de  

verzendkosten terug naar ons wil overmaken, want de fanclub 

kan ook als stichting alleen bestaan door donaties. 

Voor elk bedrag, groot of klein, zijn we dan ook erg  

dankbaar. We gebruiken het voor de verzendkosten van prij-

zen, kosten KvK en software, maar ook voor de merchandise, 

de organisatie van een fanclubdag en andere mogelijkheden 

om kortingen voor fans te creëren. Help ons en stort een  

bedrag naar keuze op bankrekening 57.50.50.209 t.n.v.  

stichting Stephen King Fanclub te Utrecht. (Klik hier voor do-

naties vanuit het buitenland) 

Donaties 

 Fanclub Sponsors 
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Het Fanclub winkeltje  
verkoopt de merchandise 
zoals winkelwagenmunt-
jes, pennen, T-shirts en 
polo’s en we hebben ook 
nog  enkele van de laatste 
nieuwe boeken te koop! 

Griezelig Gezellig 

Work in Progress 

http://stephenking.biedmeer.nl/
http://stephenking.biedmeer.nl/
http://www.stephenking.nl/zoekengine_naar_proxis.htm
http://www.stephenking.nl/winkeltjesuitleg.htm
http://www.stephenking.nl/winkeltjesuitleg.htm
http://www.stephenking.nl/aanbiedingen%20buitenlandoverboek.htm
http://stephenking.biedmeer.nl/
http://www.dunesoft.nl/
http://stephenkingfanclub1.hyves.nl/
http://www.facebook.com/pages/Stephen-King-Fanclub-Nederland/273111891536?ref=mf
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Nieuw boek in de Donkere Toren reeks! 

Stephen King heeft opnieuw een boek geschreven dat te maken heeft met de Donkere Toren serie. 

De serie eindigde voor veel fans zonder het gevoel dat het al ―af‖ was. Het nieuwe boek, waarvan 

de Engelse titel The wind trough the keyhole is, (Nederlandse titel is nog niet bekend) zal wat  

gaten opvullen tussen het vierde (Het Tovenaarsglas) en vijfde deel (Wolven van de Calla). Daar  

zullen veel fans blij mee zijn.  

Terwijl King schreef aan het manuscript van 22/11/1963 droomde hij weer weg in Midden-Wereld. 

Het grote verhaal van Roland en zijn ka-tet was natuurlijk verteld, maar hij realiseerde zich toen 

dat er een gat zat in het verhaal. Want wat gebeurde er met Roland, Jake, Eddie, Susanna en Oy in 

de tijd tussen het moment dat zij Smaragd Stad verlieten (einde Tovenaarsglas) en dat we ze weer 

in het zicht kregen bij Calla Bryn Sturgis - het begin van Wolven van de Calla? 

King besloot dat er een storm moest zijn, eentje die plotseling opstak en waarvoor beestjes als Oy  

bijzonder ontvankelijk zijn. Beetje bij beetje kreeg het verhaal verdere vorm. King zag een stel 

paardrijders (een van hen was Roland‘s oude maatje Jamie DeCurry) door die wolken van witte stof 

heen komen. Hij zag een hoofd op een paal gestoken, een moeras vol gevaren en angsten en zag 

daarmee precies genoeg om ook de rest te zien. Het werd een verhaal waarin King even terug gaat 

naar zijn Donkere Toren vrienden. Het resultaat is deze novel, die klaar is voor productie.  

Naar verwachting komt het boek in 2012. Of dat ook voor Nederland geldt, is nog niet bekend ge-

maakt. We houden je op de hoogte! 

11/22/1963 

De Amerikaanse thrillerauteur Stephen King zet zijn tanden in een controversieel onderwerp. 

Voor zijn nieuwe roman zoomt hij in op de moord op de Amerikaanse president John F. Kenne-

dy. Het duizend pagina's tellende boek krijgt de titel 22/11/1963 mee, naar de dag dat Kenne-

dy in zijn paradelimousine vermoord werd in Dallas (Texas).  

Het boek gaat over de 35-jarige leraar Engels Jake Epping die wanhopige pogingen onderneemt 

om de tragedie te voorkomen en het vermogen bezit om door de tijd te reizen. King duikt op 

een geraffineerde manier onder in het universum van Lee Harvey Oswald. Duidelijk is dat King 

zich met het boek in het kielzog begeeft van James Ellroy en andere auteurs die de moord in 

een roman of novelle goten zoals Don DeLillo, Stephen Baxter, JG Ballard of Jed Mercurio.  

Kings Engelse uitgever Philippa Pride beweert: "22/11/1963 is de beste ‗What if?'-novel die ik 

ooit gelezen heb. Het is een combinatie van Stephen Kings suspenseverhalen,  

gecombineerd met een epische verteltrant. Dit wordt ongetwijfeld het boek van 2011." Zijn 

literaire agent Chuck Verrill, die de Amerikaanse rechten beheert, noemt de roman "groots en 

ambitieus": "Hij blijft rondspoken". En nog: "King heeft de sociale, poli-

tieke en populaire cultuur van de Amerikaanse generatie diepgaand en 

verbeeldingrijk geabsorbeerd zoals geen andere auteur hem ooit voor-

deed."  

Meer dan uitgeverspromotalk? Dat weten we op 8 november 2011, wan-

neer 22/11/1963 in de VS en Groot-Brittannië (en ongetwijfeld ook 

Nederland en België) verschijnt. Zie onder meer The Guardian en The 

Daily Telegraph. 

Geweldig nieuws voor de  verzamelaars: er komt weer een gelimiteer-

de hardcover oplage van 1000 exemplaren in november a.s. van het 

nieuwste boek 22-11-63! Als verzamelaars ben je er natuurlijk blij 

mee! We hopen dat we als fanclub weer hardcovers kunnen gaan ver-

kopen (online, maar wellicht ook op de dollarbabydag) aan jullie, aan-

gezien we dan ook een klein percentage van de verkoop in de fanclub-

kas zouden mogen storten. We laten het je natuurlijk weten! 

November 2011 (exacte datum laten we nog weten!) is het zover! ISBN 

9789024542192 voor de paperback van 24.95. De gelimiteerde hard-

cover heeft ISBN 9789024533626 en kost 34.95 . 

Nieuws - read all about it! 

Donkere Toren 

comic ten einde 

Luitingh heeft besloten 

om de delen van de 

Donkere Toren comic 

die in Amerika wel ver-

schenen na dit vijfde 

deel, niet meer uit te 

brengen. Het vijfde 

deel is eind mei  

verschenen, en er  

komen dus geen nieuwe 

Nederlandse vertalin-

gen meer achteraan.  

―King heeft er te  

weinig bemoeienis 

mee, en  met deze  

5e comic vormt het 

verhaal een mooi afge-

rond geheel,‖ aldus de 

uitgeverij.  Jammer, 

maar helaas… 

Een  t roost  mag  

misschien zijn dat ze 

wel doorgaan met de 

Beproeving comic, 

waarvan inmiddels drie 

delen zijn verschenen. 

Op deze Belgische 

website trof ik de 

informatie hier-

naast aan, die is 

geschreven door 

Dirk Leyman.  

Boek verkoop 
gestart in ons 
Fanclub winkeltje 

http://www.guardian.co.uk/books/2011/mar/08/stephen-king-jfk-novel
http://www.guardian.co.uk/books/2011/mar/08/stephen-king-jfk-novel
http://www.telegraph.co.uk/culture/books/booknews/8359752/Stephen-Kings-next-novel-is-about-JFK-assassination.html
http://www.telegraph.co.uk/culture/books/booknews/8359752/Stephen-Kings-next-novel-is-about-JFK-assassination.html
http://www.depapierenman.be/blog/2011/3/8/stephen-king-schrijft-vuistdik-boek-over-moord-op-kennedy
http://www.depapierenman.be/blog/2011/3/8/stephen-king-schrijft-vuistdik-boek-over-moord-op-kennedy
http://stephenking.biedmeer.nl/
http://stephenking.biedmeer.nl/
http://stephenking.biedmeer.nl/
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Dit jaar gaan we voor het eerst de grens over: naar Antwerpen! 

Voor onze Dollarbabydag gaan we dit jaar voor het eerst de grens over met onze fanclubcrew!  

De tweede Dollarbabydag organiseren wij namelijk in het prachtige Antwerpen! 

Op zaterdag 19 (hoe kan het ook anders) november 2011 zijn onze fans van harte welkom in  

Filmhuis Klappei aan de Klappeistraat 2 te Antwerpen, België. 

Omdat de zaal berekend is op 50 bezoekers zullen we uiterlijk in augustus/september een  

voorinschrijving organiseren om te zien hoeveel mensen we mogen verwachten. Als de animo groot genoeg is 

dan zou er zelfs een tweede filmdag (met hetzelfde programma) aan vastgeplakt kunnen worden op zondag 20 

november.   

De entreeprijs is maar 7,50 per persoon! Dat is erg goedkoop voor een hele dag filmplezier! 

Wel kunnen we nu al toezeggen dat er diverse Dollarbaby-primeurs te verwachten zijn, zoals: 

All That You Love Will Be Carried Away (Robert Sterling) 

Everything's Eventual (Maxwell Heesch) 

In The Deathroom (Damon Vinyard) 

Mute (D.J. Hartman) 

That Feeling, You Can Only Say What It Is In French (Nathan Gathergood) 

The Things They Left Behind (Loyd Elmore) 

 

Via onze website op de pagina met nieuws van de Dollarbabydag, houden we je natuurlijk op de hoogte welke 

films er nog meer bij gaan komen: dit is nog maar het begin! 

 

We hopen op veel belangstelling van onze Nederlandse en zeker ook onze Belgische fans. 

Hou onze website en Kings Things in de gaten voor meer informatie! 

zaterdag 19 november 2011: hou „m alvast vrij! 

3x GLOEDNIEUWE HARDCOVER BEPROEVING IN DE LOTERIJ! 
Dankzij Luitingh mogen we een aantal hardcovers van De beproeving verloten! Ze zijn zelfs nog 

nieuw en geseald, en dus compleet met de 2 genummerde kaartjes die bij het boek horen! Welke 

King fan doet daar niet bijna een  moord voor!  Gewoon een 

lootje van 1 euro kopen en je maakt al kans! Het zijn de 

nummers 213, 215 en 

216 die verloot gaan 

worden! 

2e Dollarbabydag 19 november 2011! 
Gr

iez
eli

g G
ez

ell
ig 

Kaartverkoop 
gestart in de 
Fanclubwinkel 

http://stephenking.biedmeer.nl/
http://stephenking.biedmeer.nl/
http://stephenking.biedmeer.nl/


15 juli: Vlucht naar de top/Marathon in Dwarsligger® 9789049801212 voor 14.95 hardcover 

augustus: in het boek Heer van de vliegen van William Golding staat een voorwoord van 

Stephen King! Mouria 15,00 voor 240 blz. ISBN 9789045802329 

oktober: Poemapocket Gevangen 9789021012256 10.00 

oktober: Poemapocket Schemerwereld 9789021012261 7.98 

november: 22-11-63 9789024542192 (paperback) 24.95 en 9789024533626  

(hardcover gelimiteerd tot 1000 exemplaren!) 34.95 Beide boeken kun je nu al in de 

voorverkoop in onze winkel reserveren! 

15 december: Het geheim van de Buick midprice  9789024557042 voor 12.50 

Wordt verwacht Nederland 
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Help de Fanclub door je aanschaf! 

Als je nieuwe boeken, muziek of films wilt bestellen via het internet, kun je heel goed terecht bij Bruna of 

ECI, maar ook bij de Free Record Shop/ van Leest. Wij maken gebruik van een associated programma bij hen, 

wat wil zeggen dat we van iedere verkoop een heel klein percentage in onze fanclubkas gestort krijgen. Maar 

alle kleintjes tellen mee voor ons! Dit geldt overigens voor alle producten die zij aanbieden online, en niet 

alleen voor Stephen King gerelateerde zaken! Om voor de eigenaar van het associated programma duidelijk 

te maken dat je via ons komt en om het percentage aan ons toe te kunnen kennen, moet je wel bestellen via 

de link onder de banner in deze Kings Things of op de website!  

Je kunt je boeken ook bestellen bij het boekwinkeltje Stephen King Fans! Er is veel tweede-

hands, maar ook nieuw en naast een klein beetje (goedkoop!) Engelstalig 

is er keus uit honderden Nederlandstalige Stephen King boeken. Niet duur 

en er is altijd een kortingsactie waardoor je bij bestelling van meerdere 

boeken ook goedkoper uit bent. En er gaat altijd 10% van de verkoop naar 

de kas van de fanclub! En vanaf nu: goedkoper verzenden! Kosten 

die wij niet maken rekenen we natuurlijk ook niet door, en dus scheelt dat 

ook voor jouw bestelling! Via DHL duurt het wel iets langer, maar zijn de 

kosten maar 5 euro (ipv 6,75 via TNT) voor een doos vol: en dat scheelt in 

jouw portemonnee! Vraag gerust naar de mogelijkheden voor jouw boek-

bestelling! 

door Chrissy  

Boekverkoop 
gestart in de  

Fanclubwinkel 

http://www.stephenking.nl/winkeltjesuitleg.htm
http://www.stephenking.nl/winkeltjesuitleg.htm
http://www.stephenking.nl/zoekengine_naar_proxis.htm
http://www.stephenking.nl/zoekengine_naar_proxis.htm
http://www.stephenking.nl/zoekengine_naar_proxis.htm
http://stephenking.biedmeer.nl/
http://stephenking.biedmeer.nl/
http://stephenking.biedmeer.nl/


Weet jij het  antwoord 

op deze prijsvraag?  

Doe mee, en win! 

 

De oplossing van de puzzel waarbij je de 

personages bij de juiste verhalen moest 

zoeken is: Stephanie McCann. Niet de  

makkelijkste naam, maar toch hebben een 

aantal fans deze gevonden.  

De winnaar koos voor de Engelstalige hard-

cover van Dreamcatcher, en is geworden: 

Raymond Niemans uit Maasstricht 

Gefeliciteerd; het boek is al naar je  

onderweg! 

Uitslag prijsvraag juni/juli 

 

Stuur je antwoord voor 

20 augustus a.s. naar het 

emailadres: 

fanclub@stephenking.nl.  

 

Gebruik de volgende 

omschrijvingregel: ―Prijsvraag 

september‖. Zet in de mail ook 

altijd je adresgegevens voor 

het opsturen van de prijs!  

 

Het makkelijkste is om de link 

onder het e-mailadres te 

gebruiken.  

Succes!  

Stephen King Fanclub 

NB: Wij behouden ons het 

recht voor om alleen prijzen 

uit te keren aan fans wiens 

emailadres in onze mailinglist 

is opgenomen. 
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Nieuwe prijsvraag augustus door Danny Paap  

Zoals je wellicht al is opgevallen hebben we deze maand last van een ware vliegenplaag 

in Kings Things. We worden er gek van! Het is al zo erg, dat zelfs King al te hulp  

geschoten is om ze dood te meppen. Ter ere van het boek Heer van de Vliegen, waarvan 

wij er 3 mogen weggeven van de uitgeverij,  hebben die vliegen schijnbaar besloten ons 

te vereren met een bezoekje!  Tijdens het meppen zagen we exemplaren die een letter-

tje uit het nieuwe boek hebben meegenomen. Die moeten natuurlijk gevangen worden, 

en het lettertje gered! Maar ze zijn lekker verspreid door deze nieuwe KT gaan zitten 

en dus vragen we jouw hulp.  

Aan jou de opdracht om, als je in 

aanmerking wilt komen voor een van 

deze prachtige boeken tenminste,  

de vliegen met een lettertje op te 

speuren en het woord dat ze  

hebben meegenomen te vinden. 

Stuur dat woord naar ons terug!  

Succes! 

               1 D E S T O R M V A N D E E E U W 

          2 P A R K E E R T E R R E I N        

            3 D E G L O E D             

              4 D E S P E L B R E K E R      

        5 L I S E Y S V E R H A A L           

          6 I N S O M N I A              

             7 G E V A N G E N           

       8 D E V E R V L O E K I N G            

      9 W E R K I N U I T V O E R I N G          

             10 T W E E M A A L T W E E I S V I E R 

11 H E T G E H E I M V A N D E B U I C K             

              12 V L U C H T N A A R D E T O P   

               13 S L A G V E L D         

          14 D E V E R L E N G I N G          

            15 R A Z E R N I J            

 

Zoom even in om de juiste  

oplossing te zien. 

Wist jij het? 

Hier lees je meer over King en zijn relatie met dit boek. 

 

Win het boek Heer van de Vliegen van William Golding 

dankzij uitgeverij Mouria. Wij selecteren de winnaars; en 

die adressen worden doorgegeven aan de uitgeverij 

aangezien zij ook de verzending voor hun rekening nemen!  

 

mailto:fanclub@stephenking.nl?subject=Prijsvraag%20september
http://www.telegraph.co.uk/culture/books/authorinterviews/8653066/Stephen-King-on-Lord-of-the-Flies.html


A U G U S T U S  2 0 1 1           9 E  J A A R G A N G  N R  6             S T E P H E N  K I N G  F A N C L U B  

Pagina 7 

Bram Stoker Awards uitgereikt op 18 juni 2011. Zoals al eerder vermeld in onze blog op de 

site, waren zowel Stephen King alsook zijn zoon Joe Hill genomineerd voor deze prestigi-

euze prijs.  

Joe Hill is helaas buiten de prijzen is gevallen, al is een nominatie voor deze onderschei-

ding zeker ook noemenswaardig!  

Vader Stephen King heeft wel een Bram Stoker Award in ontvangst mogen nemen voor zijn 

bundel "Full Dark, No Stars".  

De prijs voor de beste novel ging trouwens naar Peter Straub (Talisman, Zwart Huis en 

andere boeken onder zijn eigen naam), voor zijn boek "A Dark Matter".  

Nieuws - read all about it! 

3x Beproeving hardcovers in de loterij 

Toch wel even een extra vermelding waard in deze Kings 

Things. In de loterij op de dollarbabydag van 19 november 

mogen we namelijk dankzij Luitingh 3 stuks (!!!) van de geli-

miteerde hardcover boeken van De Beproeving gaan wegge-

ven! Ze zijn nog gloednieuw, en dus nog in folie en com-

pleet met 2 nummeringskaartjes die bij het boek horen. 

Gewoon met een lootje van 1 euro kans maken op een boek 

waar je zomaar 100 euro voor zou moeten neerleggen dezer 

dagen.  Is dat niet geweldig?  

We zijn Luitingh zoals altijd dan ook weer erg dankbaar voor 

de prijzen die ze toch maar altijd weer  weten op te duiken 

voor onze dagen. We hebben het dan over de prachtige  

uitgave hiernaast. Als dat je nog niet overhaalt om gelijk 

een ticket te kopen en op 19 november naar Antwerpen af 

te reizen , dan weten wij het ook niet meer hè?!? 

WINNAARS! We mochten drie stuks van De laatste weerwolf weggeven van  

uitgeverij Mouria. Je moest ons het geboortejaar van schrijver Glen Duncan doorgeven 

om kans te maken op dit fantastische boek!  

Glen Duncan is geboren in 1965, en dat wisten heel veel fans te vinden op het internet.  

We trokken drie gelukkigen die het boek al toegestuurd kregen via uitgeverij Mouria:  

Brigitte Frèrejean uit Riemst België, Pascal Vegterlo uit Marknesse en Hans Dehing uit Dongen. 

Gefeliciteerd! 

Kaartverkoop Dollarbabydag al gestart in de Fanclubwinkel 

Donkere Toren verfilming gaat niet door! 

Universal heeft op 19 juli 2011 laten weten dat zij NIET de verfilming van de 

Donkere Toren zullen doen. Dat is vervelend nieuws voor alle Donkere Toren fans. 

King reageerde door te zeggen dat hij niet echt verbaasd was vandaag. Hij is nog 

steeds optimistisch dat Ron Howard de film ergens kan onderbrengen. ―I‘m sorry 

Universal passed, but not really surprised. As a rule, they‘ve been about smaller and 

less risky pix; maybe they feel it would be better to stick with those fast and furious 

racing boys. I bear them no ill will, and trust Ron Howard to get Roland and his 

friends before the camera somewhere else. He‘s very committed to the project.‖  

Hier lees je er meer over:   

Yahoo! News     Collider     Deadline    Entertainment Weekly      

http://stephenking.biedmeer.nl/
http://www.deadline.com/2011/07/universal-wont-scale-stephen-kings-the-dark-tower-studio-declines-to-make-ambitious-trilogy-and-tv-series/
http://www.deadline.com/2011/07/universal-wont-scale-stephen-kings-the-dark-tower-studio-declines-to-make-ambitious-trilogy-and-tv-series/
http://www.google.nl/url?source=imgres&ct=img&q=http://4.bp.blogspot.com/-ciAYDMcKSjg/TiTkxqQgXXI/AAAAAAAACRw/EzDYLWV5B2c/s1600/the%2Bdark%2Btower%2Bmovie%2Bcanceled.jpg&sa=X&ei=SIIoTpu3Movt-gby5LXQBg&ved=0CAQQ8wc&usg=AFQjCNFS8u4-6OdRGc2oos5Sp2R7ViMaVQ
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Nieuws - read all about it! 

Dwarsligger in USA 

Zoals bij ons de dwarligger van De marathon is uitgekomen 

in de afgelopen maand, zo kent de USA de dwarsligger als 

‗flipback‘. Hodder gaf de titel Misery uit als flipback.  

Er is weer een Nederlandstalige Dollarbaby 

op komst, gebaseerd op het verhaal Nona. 

De film wordt gemaakt door de Vlaming 

Georges Terryn (in zijn thuisland beter  

bekend om de series Thuis en Witse).  

Georges verkreeg begin augustus toestem-

ming. 

Belgische Nona 

Nieuwe comic 
over King 

De eerste uitgave van de 

strip over Stephen King, was 

zo populair dat het vrijwel 

direct uitverkocht was.  

Uitgeverij Bluewater heeft 

dit verhaal nu uitgebreid 

naar een grafische novelle, 

meer veel meer pagina‘s en 

w o r d t  b i n n e n k o r t  

gepubliceerd als paperback. 

Er komt waarschijnlijk maar 

één druk van, dus ook dit 

boek wordt weer een  

verzamelobject. Je leest er 

hier meer over. 

Compositie  gemaakt door Martine Bleyen 

http://www.overlookconnection.com/catalog/stephen-king-graphic-novel-p-6702.html
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door Ewald Schattenberg  

Wordt verwacht Engelstalig 

Het is nog  even wachten op dit boek, maar eind  

september komt er dankzij Stephen Jones een nieuwe 

bundel uit met allemaal horrorverhalen. Het belang-

rijkste verhaal in deze bundel is 

natuurlijk het geheel nieuwe  

verhaal van Stephen King: The 

Little Green God of Agony.   

Verder werken aan deze bundel 

onder andere mee: Peter 

Crowther, Angela Slatter, Brian 

Hodge en Richard Christian  

Matheson. De introductie is van 

Stephen Jones zelf: ―Whatever 

happened to horror?―. Zodra er 

meer info over dit schitterende 

boek bekend is berichten we dat.  

Hiernaast alvast de cover. 

The Little Green God of Agony 

Cover: Les Edwards Achterkant Voorkant 

Uitgeverij Grant, bekend van de 

schitterende Dark Tower-boeken, 

heeft aangekondigd dat zij in de 

herfst van 2012 een special edition 

zullen uitbrengen van Dark Tower: 

The Wind Through the Keyhole. King 

zal 800 boeken signeren van deze 

editie. De illustraties komen van Jae 

Lee. Nadere info volgt nog. 

Ook de cover van de Engelse paperback 

van Full Dark, No Stars is bekend ge-

maakt. 

Het is iets heel anders dan de reeds be-

kende covers, maar het ziet er mooi uit. 

Ook deze paperback bevat het bonusver-

haal “Under the weather”.  

Het boek is 864 pagina‘s dik. 

Eisner Award 2011 

Opnieuw is Stephen King in de prijzen gevallen,  

ditmaal voor de comic-serie American Vampire.  

 

Deze serie is in de San Diego Comic Con uitgeroepen 

tot de beste nieuwe serie. 

 

Inmiddels is bekend dat er in september een  e-book uit-

komt met een nieuw verhaal van Stephen King, genaamd 

“Mile 81”. 

Het verhaal gaat over een soort wegrestaurant waar jon-

geren samenkomen. Een jong ventje raak bewusteloos van 

het drinken van teveel wodka. In de tijd dat hij van de 

wereld is gebeurt er van alles op Mile 81.Wanneer hij 

weer bij komt staan er zo‘n zes auto‘s op de parkeer-

plaats maar zijn er nog maar enkele overlevenden ... 

Het e-book is 80 digitale pagina‘s lang. Ook bevat het 

boek een stukje uit het nieuwe boek 11/22/63. 



A U G U S T U S  2 0 1 1           9 E  J A A R G A N G  N R  6             S T E P H E N  K I N G  F A N C L U B  

Pagina 10 

Nieuws uit de Dead 

Zone is een rubriek 

van Bev Vincent die 

we gedeeltelijk voor 

je vertalen vanwege 

de interessante  

nieuwtjes uit  

Amerika.  

Vertaling door  

P.R. van Veen 

 

NIEUWS UIT DE 

‘DEAD ZONE’ 

#142 

Nieuws van  

June 8, 2011  

Door Simon & Schus-
ter is een uittreksel 
beschikbaar gesteld 
uit 11/22/63 en dat 
kun je hier lezen. 

  
 

--- 
 
 

Het gaat over een 
kort optreden van een 

bekend ―karakter‖. 
Op de Book Expo 
America wordt er 

gesproken over een 
1e druk van 1 miljoen 

exemplaren. Craig 
Wasson zal het audio 

boek voordragen. 
 
 

--- 
 
 

King‘s nieuwe korte 
verhaal ―Under the 

Weather‖ is 
toegevoegd aan de 
Amerikaanse slappe 
kaft uitvoering van 
Full Dark, No Stars, 
die nu te koop is. 

 
 

--- 

Hollywood Reporter heeft een update over de status van de  

Donkere Toren verfilming en Ron Howard vertelde tegen  

Entertainment Weekly; “We hebben moeten terugkomen op onze 

startdatum van september vanwege vertragingen in het krijgen 

van het budget, doorlopende verhaallijn ontwikkelingen en  

logistieke problemen, maar er wordt echt gewerkt aan De  

Donkere Toren. We denken nu aan een start in het vroege voor-

jaar. Ik kan echt nog niet zeggen wie er in zullen zitten, maar 

Javier Bardem heeft heel veel interesse getoond. We zullen het 

tegen het einde van de zomer wel weten, wanneer ons groene 

knipperlicht een permanent schijnend licht wordt.‖  

 

Het project zal starten met een bioscoopfilm, gevolgd door een 

Tv-serie met een totale lengte van 6 uur. In de Tv-serie zullen de 

zelfde acteurs zitten als in de film. ―Er zitten elementen in de 

Donkere Toren saga die meer persoonlijk zijn en die kun je het 

beste tot uitdrukking brengen op televisie,‖ging  Howard door. 

―Televisie staat je toe om de karakters meer uit te diepen.‖ 

Jae Lee gaat de illustraties maken voor The 

Wind Through the Keyhole, welke  

gepubliceerd zullen worden in de  

gelimiteerde oplage die uitgebracht gaat 

worden door Donald M. Grant Publisher. Je 

kunt nog geen bestellingen plaatsen en de 

definitieve datum van uitgifte is ook nog niet 

vastgesteld. King is wel overeen gekomen om 

800 exemplaren van de Deluxe Edition te 

voorzien van zijn handtekening. Deze versie 

wordt uitgegeven met een ―tray case‖. 

King heeft een nieuwe verhandeling en een recept 

gepubliceerd in Man with a Pan, bewerkt door John 

Donahue.  Het recept is voor ―pretty good cake,‖ en in 

de verhandeling pleit King voor de vele toepassingen van 

de frituurpan en  benadrukt hij de voordelen van koken 

op gemiddelde temperaturen (en een beetje meer).  

 

Hij keert ook terug op de pagina´s van Entertainment 

Weekly met ―Mijn ZomerLeesLijst, het beste van de 

zomer van 2011″ (Juni 3e nummer). 

De schrijver van ―The River‖ Michael Green 

werkt aan het aanpassen van  

Gevangen, zodat  

DreamWorks TV dit zou kunnen uitzenden 

op TV  

of via Pay-TV binnen  

een paar maanden.  

 

Er wordt ook gemeld dat er van Vel over 

Been een TV miniseries gemaakt wordt. 

Een interview met King staat in Screem #22, het ―all-vampire‖ nummer. Ook Bev Vincent heeft 

een verhandeling in dit nummer over „Salem‟s Lot, de 2 TV miniseries en het verschrikkelijke 

―vervolg.‖ 

 

Hier vind je een interview met King over zijn Alliance Theatre musical Ghost Brothers of Dark-

land County. Lilja heeft een paar fotos van de persconferentie, te vinden op Lilja‘s Library. 

 

Haven is helemaal klaar voor seizoen 2. Er staat een artikel in Fangoria, hier vind je een trailer 

en dan is er nog een interview met de ster van de show Emily Rose.  

Let op: de informatie  
hiernaast is van  

juni 2011  

http://112263book.com/excerpt.html
http://www.nypost.com/p/news/business/koepp_decamps_newsweek_returns_to_pmkTQC2ZbCyVoOLcSSH0NO#ixzz1NYilM1ft
http://www.nypost.com/p/news/business/koepp_decamps_newsweek_returns_to_pmkTQC2ZbCyVoOLcSSH0NO#ixzz1NYilM1ft
http://www.amazon.com/gp/product/1451650604/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&tag=theroadtothed-20&link_code=as3&camp=211189&creative=373489&creativeASIN=1451650604
http://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/imagine-denies-dark-tower-trilogy-185926
http://www.amazon.com/gp/product/1565129857/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&tag=theroadtothed-20&link_code=as3&camp=211189&creative=373489&creativeASIN=1565129857
http://www.Screemag.com
http://www.artscriticatl.com/2011/05/15314/
http://www.liljas-library.com/article.php?id=2347
http://www.fangoria.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4535:eric-balfour-talks-haven-season-two&catid=1:latest-news&Itemid=167
http://www.aceshowbiz.com/news/view/00040994.html
http://blog.zap2it.com/frominsidethebox/2011/06/haven-emily-rose-hails-the-shows-king-stephen-king.html
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De boekenbladzij: tips voor lezers! 

Augustus/September:  William Golding: Heer van de Vliegen 

Met een voorwoord van Stephen King! - nu te winnen bij onze prijsvraag! 

Mouria 15.00 voor 240 blz. ISBN 9789045802329 

---===--- 

September 2011: Adrian Stone alias van Ad van Tiggelen: Rune 

Luitingh Fantasy 14.95 voor 336 blz ISBN: 9789024535620 

September 2011: Jack Lance alias van Ron Puyn: Zone  

Luitingh 17.95 voor 304 blz ISBN: 9789024538430 

September 2011: Preston & Child: Weerwraak  

Luitingh 19.95 voor 400 blz ISBN: 9789024533756 (Pendergast)   

September 2011: Elisabeth Corley: Requiem voor een zangeres  

Luitingh 14.95 voor 400 blz ISBN: 9789024534166  

September 2011:  Mary Higgings Clark: Op een mooie zomerdag  

Luitingh 17.95 voor 336 blz ISBN: 9789021882239)  

September 2011: Mo Hayder: Rot 

Luitingh 19.95 voor 400 blz. ISBN: 9789024538195 

---===--- 

Oktober  2011: Susan Hill: De kleine hand  

Luitingh 9.95 voor 128 blz ISBN: 9789021804507 

door Chrissy  

Verschenen in juni 2011:  Kevin Valgaeren: De Ziener 

De Ziener is een verbluffende en ijzingwekkende thriller, die gebaseerd werd op historische feiten. De 

auteur weet de Angelsaksische traditie van de gothic novel vernuftig te combineren met het genre van 

het misdaadverhaal. In deze Kings Things een recensie van het boek en, we mogen er 3 weggeven!  

Kijk snel elders in deze Kings Things om te zien wat je daarvoor moet doen! 

Kramat 19.95 voor 480 blz. ISBN 9789079552535 

 

Verschenen in juli 2011: Rianne Lampers: Vooravond van Armageddon  

Drie verhaallijnen die los van elkaar lijken te staan, kruipen in ―Vooravond van  

Armageddon‖ naar elkaar toe. In het vervolg op ―Het duistere pact‖ blijken  

ogenschijnlijk gewone mensen dit niet te zijn. Zonder te beseffen wat er werkelijk aan 

de hand is, raken zij verwikkeld in op nachtmerries gelijkende situaties. Zij zijn getuige 

van het ontbranden van de strijd tussen Licht en Duisternis. Een strijd die verder smeult 

als een ondergrondse veenbrand, klaar om de mensheid ongemerkt in de as te leggen... 

Is er nog iemand die het tij kan keren?  

Zie ook meer informatie elders in deze Kings Things; je kunt het boek NU bij ons  

winnen! Celtica Publishing 18.95 136 blz ISBN 9789491300011   

Binnenkort een recensie. 

http://www.celtica-publishing.nl/


 

De boekenbladzij -Tips voor lezers! 
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door Chrissy  

De vertaling van Lord of the flies van William Golding is al eens eerder  

uitgegeven in Nederland, als Heer der Vliegen. In augustus/september van dit jaar komt het 

boek met een gloednieuwe Nederlandse vertaling opnieuw uit als ‗Heer van de Vliegen‘ om-

dat het dan 100 jaar geleden is dat de Britse Nobel-prijswinnaar en auteur werd geboren. 

Van de moderne klassieker zijn sinds 1954 wereldwijd zo‘n 15 miljoen exemplaren verkocht 

en het is ook al twee keer verfilmd. Generaties lezers worden gegrepen door het verhaal 

over een groep jongeren op een eiland. Zij zijn daar terechtgekomen omdat zij zijn neerge-

stort en moeten met elkaar samenwerken en zien te overleven, maar falen hierin jammer-

lijk. Deze klassieker krijgt wat extra aandacht bij ons, omdat er een voorwoord in staat van 

Stephen King! Mij mogen van Mouria een aantal boeken van deze nieuwe versie weggeven, 

dus kijk even bij de prijsvraag hoe je een van deze boeken kunt winnen!                               

Mouria 15,00 voor 240 blz. ISBN 9789045802329 

Eindelijk het vervolg op Het duistere pact van Rianne Lampers! 

Weet je het nog? In Het duistere pact schenkt Moniques dementerende oma 

haar een prachtige robe, een set oorbellen en een ketting. Maar is het wel 

een cadeau? Welke prijs betaalt Monique er werkelijk voor? En wat voor lot 

wacht Theo, de vriend van haar moeder? Lees Het duistere pact en ontdek 

welk proces in 2006 in gang is gezet… 

Heel veel Stephen King fans hebben het Duistere Pact van Rianne gelezen en 

waren er erg goed over te spreken. Met zijn allen hebben we gewacht op het vervolg, en nu is 

het er dan eindelijk! Bestel hier een gesigneerd exemplaar! Binnenkort een recensie! 

Kronieken van de Nieuwe Tijd #2: Vooravond van Armageddon 

Wat hebben de geneticus Gedeon Meijer en zijn dochter Aimée, het meisje Sandra en de oude 

Johannes met elkaar te maken? Wat voor gruwelijks voltrekt zich aan de idyllische Ringvaartweg 

in Rotterdam? En welke rollen spelen Monique, haar vriend Roel en de onfortuinlijke Theo in het 

geheel? Dat lees je in Vooravond van Armageddon, het vervolg op Het duistere pact... 

Mike schiet met een bonkend hart overeind in bed. De afschuwelijke beelden die hij in zijn 

slaap gezien heeft, trekken aan zijn geestesoog voorbij. Het was geen droom. Hij twijfelt er niet aan dat 

ergens op de wereld het proces in gang is gezet. Hij pakt zijn mobiele telefoon, belt Gaby in Parijs en zegt: ―Het is 

begonnen.‖  

Aimée heeft al bijna twaalf jaar geen contact meer met haar vader, de geneticus Gedeon Meijer. Toch voelt ze zich 

verplicht te gaan als hij haar belt en smeekt om naar zijn levenswerk te komen kijken. Aangezien haar moeder sinds 

de scheiding een onverklaarbare angst voor Gedeon heeft, vertelt Aimée niets over haar voorgenomen bezoek. Het 

is een beslissing die ze zichzelf de rest van haar leven zal verwijten. 

Als de vijftienjarige Sandra Heuvelman ziet hoe een bestelbusje een oude man van zijn sokken rijdt, schiet ze hem 

te hulp. Ze is diep onder de indruk van zijn gouden gloed. Sinds kort weet ze dat de kleuren die ze bij mensen waar-

neemt aura‘s zijn. Ze is nog bezig te ontdekken wat dit betekent, totdat er nieuwe mensen naast haar komen wo-

nen. Ze raakt bevriend met Monique, de dochter van buurvrouw Hannelore Uytenbroek. Zij beweert stellig dat au-

ra‘s niet bestaan. Wat Sandra op dat moment niet weet, is dat Monique daar zo haar redenen voor heeft.  

Drie verhaallijnen die los van elkaar lijken te staan, kruipen in Vooravond van Armageddon naar elkaar toe. In het 

vervolg op Het duistere pact blijken ogenschijnlijk gewone mensen dit niet te zijn. Zonder te beseffen wat er wer-

kelijk aan de hand is, raken zij verwikkeld in op nachtmerries gelijkende situaties. Zij zijn getuige van het ontbran-

den van de strijd tussen Licht en Duisternis. Een strijd die verder smeult als een ondergrondse veenbrand, klaar om 

de mensheid ongemerkt in de as te leggen… Is er nog iemand die het tij kan keren? 

Inmiddels zijn beide boeken uitgebracht bij Celtica Publishing. Je kunt het boek nu bij ons winnen!  
We mogen er 3 weggeven van Rianne, dus beantwoord de volgende vraag goed en dan maak je kans! Welke relatie 

heeft de dame op de kaft met Rianne? Kies uit: 1. Actrice 2. Buurmeisje 3. Dochter 4. Nichtje. Mail je antwoord 

voor 20 augustus door naar fanclub@stephenking.nl o.v.v. Armageddon. Vergeet niet om aan te geven of je een  

E-book of papieren versie wilt, en natuurlijk je adresgegevens. De adressen van de 3 winnaars worden doorgegeven 

naar Celtica Publishing, aangezien die de verzending en de kosten hiervan voor rekening neemt! 

http://www.rianne-lampers.nl/index.php
http://www.celtica-publishing.nl/page/contact/celticapublishing#navigation
mailto:fanclub@stephenking.nl?subject=armageddon
http://www.celtica-publishing.nl/


Filmnieuws - read all about it! 
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o.a. door Danny Paap 

Dollarbaby teasers online 
Van twee Dollar Babies zijn er teasers online 

verschenen. 

 

De eerste is van de Nederlandse verfilming  

Tussenstop, geregisseerd door Jan van 

Gorkum. Deze trailer (+ nieuwe filmposter!) kun 

je zien op de website van de film. 

 

De andere teaser is van de film Willa. Christo-

pher Birk is bezig om van dit verhaal een ver-

filming te maken die anderhalf uur gaat duren. 

De eerste teaser vind je hier.  

Vel over been  
verfilming van start! 

 

 

 

 

Begin augustus gaat de verfilming van 

Bag of Bones van start in het plaatsje 

Halifax. Het is een tweedelige, vier uur 

lange miniserie met Pierce Brosnan en 

Annebeth Gish. De film, met een budget 

van 15 miljoen dollar, wordt geregis-

seerd door Mick Garris (ons wel bekend 

van eerdere verfilmingen) en met een 

script van Matt Venne (White Noise: The Light).  

Vel over been gaat over bestsellerauteur Michael Noonan, die 

zichzelf niet meer is na de plotselinge dood van zijn vrouw Jo-

hanna. Hij krijgt geen letter meer op papier. Overdag doodt hij 

de tijd met kruiswoordpuzzels, 's nachts wordt hij geplaagd 

door nachtmerries over Johanna en hun zomerhuis Sarah Laughs 

in Maine. Die nachtmerries zijn zo realistisch dat Michael be-

sluit naar Maine te gaan. Hij is ervan overtuigd dat hij eerst 

moet ontdekken wat een gekwelde Johanna hem probeert dui-

delijk te maken over Sara Laughs, het dorp en zijn vijandige 

bewoners, voordat hij de draad van zijn leven weer op kan pak-

ken...  

 

De Ierse Brosnan zal de rol van Michael Noonan vorm gaan ge-

ven. Hem ken je natuurlijk uit de James Bond verfilmingen. Hij 

werd steeds vaker gesignaleerd rond Halifax de laatste tijd. 

Annebeth Gish speelt zijn overleden vrouw - hiernaast - ken je 

uit bijv. Beautiful Girls of Double Jeopardy. Daarmee is de cast 

nog niet klaar, want er spelen nog vele lokale acteurs mee in de 

film, die wordt geproduceerd door Michael Mahoney van Magic 

Rock Productions. De bedoeling is dat eind september rondom 

Halifax gaat worden gefilmd. 

 

Mute 

Er is een nieuwe  

verfilming van Mute 

opgedoken. 

Hij is gemaakt door 

Javier Melendez, die 

je hier trots ziet  

poseren naast de  

filmposter.  

 

De trailer vind je hier 

 

Adrian Blackwell & Robbie Mehling zijn  

bezig met het verfilmen van het verhaal  

„My Pretty Pony‟.  
Hier vind je meer informatie over deze film  

Filmmaker Matt Mintz heeft het script voor zijn 

film ‗The Last Rung‘ af. Het wordt een 

animatiefilm, gebaseerd op Kings verhaal ‗The 

Last Rung On The Ladder‘ (De laatste ladder-

sport - Satanskinderen).  

Zijn 4-jarige dochter zal een speciale rol krij-

gen in de film, want zij spreekt de stem van 

het hoofdpersonage in. 

http://www.tussenstop-defilm.nl
http://vimeo.com/25670065
http://thechronicleherald.ca/sites/default/files/imagecache/story_xlarge/stories/photos/9549994_Provincial_08-03-11_BUISI5Q.jpg
http://www.google.nl/url?source=imglanding&ct=img&q=http://www.newshawker.com/wp-content/uploads/2011/05/Annabeth-Gish1.jpg&sa=X&ei=5Uc5TuGaCNDn-gbc7ZipAg&ved=0CAUQ8wc&usg=AFQjCNGpvha3tTpscYhFkP8kkAiFC-UyAw
http://vimeo.com/23088081
http://www.kickstarter.com/projects/1181709896/my-pretty-pony-short-film-adaptation-of-stephen-ki
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De slag bij Jericho Hill (dl 5 Donkere Toren comic) 

Oorspronkelijke titel:  

The battle of Jericho 

Hill 

Uitgever:  

Uitgeverij L 

Jaar van uitgifte:  

2011 

Aantal pagina‟s:   

128 

ISBN:  

9789024579969 

 

Voor het eerst zegt Roland in de serie, dat hij op 

zoek moet gaan naar de Donkere Toren, om te voor-

komen dat er nog meer stralen vernietigd gaan  

worden. En natuurlijk zullen proberen ze hem tegen 

te houden. Deze comic is nog donkerder en wreder, 

er is veel dood, verderf en verdriet in dit verhaal. 

En toch is het mooi. Je moet ervan houden, maar als 

dit dan toch het laatste nummer moet zijn, dan vind 

ik het einde daar wel bij passen. Alle vijf verhaallij-

nen die we voorgeschoteld kregen maken samen een 

mooie geschiedenisles over de manier waarop Rol-

and in het eerste boek aan zijn reis begint. Je hebt 

meer achtergrond. Must voor 

Donkere Toren liefhebbers! 

Uitgeverij Luitingh heeft  

besloten om de delen die in 

Amerika wel verschenen na dit 

5e deel, niet meer uit te bren-

gen. King heeft er te weinig 

bemoeienis mee, en  met deze 

comic vormt de serie een mooi 

afgerond geheel. Jammer, maar 

helaas... 

De strijd om Midden-Wereld is begonnen...  

Het is bijna negen jaar geleden sinds de val 

van Gilead, de hoofdzetel van de scherp-

schutters. En daarmee verdween ook een 

van de zes stralen die de wereld bij elkaar 

houden. Om een algehele catastrofe te 

voorkomen, moeten de jonge scherpschutter 

Roland Deschain en zijn ka-tet het gevecht 

aangaan met de Goede Man, de krankzinnige 

John Farson, voordat deze nog meer stralen 

vernietigt. Roland en zijn vrienden moeten 

richting de Donkere Toren trekken om 

Farson onschadelijk te maken. De reis is 

echter niet zonder gevaren, want Walter 

O‘Dim is er ook nog…   

Cijfer: 

8 

Gevaarlijk Spel van Joris van Leeuwen     door Chrissy 

Oorspronkelijke titel:  

Gevaarlijk Spel  

Uitgever:  

Books of Fantasy 

Jaar van uitgifte:  

2011 

Aantal pagina‟s:   

230 

ISBN:  

9789460860225 

Link/urls:  

site van de auteur 

wijze die je doet meeleven. De zieke fantasie 

van de rijken en lugubere uitwerking hiervan is 

goed gevonden, en daar blijft het niet bij. Het 

is goed, maar nog niet over de top geweldig. De 

poging tot sexy uitspraken blijft bij een poging 

(“het lid” doet me niet zoveel), en de span-

ningsopbouw zou wat anders hebben gemogen. 

Voor mij zitten er wel wat kleine dipjes in 

(maar dat is vast persoonlijke smaak) en is het 

geen alsmaar oplopende en stijgende helling 

naar het einde. Sommige hoofdstukken hebben 

dat wel, maar de spanning zakt af en toe even 

weg. Maar het leest heerlijk en gemakkelijk 

weg, ook voor jongere lezers. Het einde is een 

geweldig top. Hoe komt ‘ie erop! Dat einde 

maakt de dipjes halverwege meer dan goed. Blij 

dat ik het gelezen heb, en benieuwd naar de 

volgende! ! 

WON JIJ HET BOEK? Je moest 

ons het beroep waarmee Joris, 

naast het schrijverschap, zijn 

dagelijkse boterham verdient 

doorgeven om kans te maken op 

dit fantastische boek! Joris is in 

zijn dagelijkse leven ook: BAK-

KER! Uit de inzendingen trokken 

we 3 winnaars. Landje van Dijck 

uit A‘dam, Marcia Elshof uit 

Nijmegen en Jan Koers uit 

Harderwijk. 

Gefeliciteerd! Uitgeverij BOF stuurde je het 

boek al toe! 

Joris heeft zijn eerste, goede 

boek uit! YES! Dat er talent in 

deze jongen zat dat wist ik 

lang door zijn deelname aan 

verhalenwedstrijden en bun-

dels. Door zijn dyslectie  

eindigde hij niet eerder in de 

top, maar sommige ideeën 

waarmee hij speelde verdien-

den het echt om uitgewerkt en gecorrigeerd te 

worden. Dat is nu gebeurd, en in Gevaarlijk spel 

wordt zijn schrijftalent goed duidelijk. 

Ik kan me niet helemaal aan de indruk onttrek-

ken dat hij zich voor dit verhaal een beetje 

heeft laten inspireren door schrijvers als  

Stephen King, Thomas Olde Heuvelt en Jack 

Lance. Ik zie in dit verhaal tenminste dingen 

terug die ook in hun verhalen aan bod zijn  

gekomen. Maar dat maakt het zeker niet minder 

spannend! Joris heeft een knap verhaal neer-

gezet waarin twee vrouwen uit hun leventje 

worden gerukt en in een wel heel bizarre situa-

tie terecht komen. De levende nachtmerrie met 

vreemde voorvallen waarbij ook doden terug in 

leven komen en een grote menigte die steeds 

gekker wordt moeten ze zien te overleven.  

Gelukkig is er iemand die ze probeert te helpen, 

maar het duurt even voor dat duidelijk is en ze 

ook daadwerkelijk hulp krijgen.  

Duidelijke karakters, beetje humor, goede  

achtergronden van de karakters en een schrijf-
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http://www.watleesjij.nu/
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http://www.watleesjij.nu/
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O, joepie—het zoveelste boek waarin eeuwenoude handschriften opduiken en 

voor problemen zorgen. Dit keer geen Da Vinci, gelukkig, maar… Saksen. Saksen? 

Dat is weer eens wat anders. In eerste instantie was ik sceptisch toen ik dit boek 

in m‘n handen kreeg, maar al snel kreeg ik door dat Otten een knap staaltje 

werk heeft afgeleverd. Het is best verfrissend om eens een Nederlands boek te 

lezen waarin Deventer een hoofdrol speelt, in plaats van het eeuwige Amster-

dam—of zelfs, bij gebrek aan inspiratie, Amerika. Otten bewijst dat een Neder-

lands boek ook gewoon goed kan zijn als het zich niet in de standaard omgeving 

afspeelt. Deventer kan ook spannend zijn; dat blijkt!  

Het verhaal gaat over Joris Dumbar, een student die tij-

dens promotieonderzoek een onbekend Saksisch manuscript vindt dat veel be-

langrijker lijkt te zijn dan hij in eerste instantie denkt. Pas als zijn flat over-

hoop wordt gehaald begint hij te begrijpen dat er iets aan de hand is. Joris 

vlucht naar Deventer, op zoek naar antwoorden. Daar ontmoet hij Lineke, een 

historica die op zoek is naar de ware toedracht van de dood van haar vriend. 

Het duurt niet lang voordat Lineke en Joris erachter komen dat de dood van 

Linekes vriend en het manuscript dat Joris vond, met elkaar in verband staan.  

Het onderschrift De jacht op een eeuwenoud handschrift zorgde er even voor 

dat ik mijn wenkbrauwen kritisch fronste, maar dit boek is gelukkig niet zo saai als datzelfde onder-

schrift doet vermoeden. De personages komen over het algemeen goed uit de verf en ik ben altijd 

blij als een schrijver ervoor kiest om zijn hoofdpersonen een dosis lef en gezond verstand mee te 

geven. Otten heeft ook een paar leuke wendingen in het verhaal aangebracht die je niet zo snel aan 

ziet komen. Het geheel leest lekker weg en is zo verteld dat het nergens verwarrend wordt. Een 

kleine voorkeur voor historische feitjes is wel aan te raden als je dit boek wilt gaan lezen, want het 

is nu eenmaal een thriller met een historisch tintje.  

Cijfer: 

7,5 

door Chrissy 

Oorspronkelijke titel:  

The Stonehenge Legacy 

Uitgever:  

Sijthoff 

Jaar van uitgifte:  

2011 

Aantal pagina‟s:   

347 

ISBN:  

9789024533136 

Link/urls:  

Interview met auteur 

 

Cijfer: 

8,5 

Het Stonehenge Ritueel van Sam Christer  

De interesse van inspecteur Megan Baker is gewekt als zij de zelfmoord 

moet onderzoeken van een beroemde steenrijke wetenschapper en  

tegelijkertijd de ontvoering van Caitlyn, de dochter van de vice-president 

van de USA. Ze krijgt onverwacht hulp van de zoon van de overleden weten-

schapper; de jonge archeoloog Gideon Chase. Hij heeft op het landgoed van zijn vader in geheim-

schrift een kast vol geschreven dagboeken gevonden die spreken van een mysterieuze orde, mensen-

offers en Stonehenge. Hij weet hoe hij ze moet ontcijferen; een spelletje dat hij vroeger met zijn 

vader deed. Wat had zijn vader met Stonehenge te maken, en was dat de reden dat hij zelfmoord 

pleegde? Niet lang daarna betrapt hij iemand die het huis doorzoekt en in brand steekt. Beiden ver-

moeden al snel dat het met elkaar te maken heeft, en Megan en Gideon zullen samen de ontvoerde 

vrouw moeten vinden, voordat het volgende ritueel begint… 

Dit is het eerste boek van Sam Christer; die duidelijk zelf in Stonehenge 

interesse heeft. Een beetje fantasy hierin heb je als lezer wel nodig, 

maar als je dat hebt is het net een tikkende bom om te lezen: alles draait 

om het uiteindelijke ritueel waarbij Caitlyn overduidelijk de pisang zal 

zijn en geofferd zal worden. Tik-Tik-Tik… boem! De aftelling daar naartoe 

is bijzonder spannend; er wordt niet gehaast maar, zo voelt het tenmin-

ste niet, ook niet langdurig gerekt. Het verhaal is in evenwicht, en dat 

draagt bij aan de spanning en geloofwaardigheid van de karakters. Mooie 

in elkaar geknoopte verhaallijnen, waarbij uiteindelijk niets of niemand 

wordt ontzien. De spanning bouwt zich lekker op naar het einde, zonder 

dipjes ertussen, of plotselinge ongeloofwaardige uitstapjes. Prettige, 

rustige vertelstijl, geloofwaardig en meeslepend om te lezen. Wat wil een 

lezer nog meer? Ik ben eigenlijk wel benieuwd of Christer nog meer boe-

ken in zijn pen heeft zitten… ik wil er nog wel een! 

http://www.watleesjij.nu/
http://www.almarotten.eu/
http://www.uitgeverijsijthoff.nl/component/option,com_books/task,book/id,7331/Itemid,3/
http://www.uitgeverijsijthoff.nl/components/com_books/images/books/large/9789021804569.jpg
http://www.watleesjij.nu/
http://mysterythriller.tv/interview-with-sam-christer-author-of-the-stonehenge-legacy/
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De Ziener van Kevin Valgaeren           door Ninja Luijten 
Kramat, Meesters in Ma-

gie, staat er op de kaft en 

op de rug van het boek. 

Dat belooft wat.  

Mijne eerste gedachte 

toen ik dit boek in mijn 

handen hield, was er één 

van nieuwsgierigheid; had 

ik echt een goed boek in 

mijn handen, of was dit 

de zoveelste verkapte 

thriller die pretendeerde iets met magie en/of 

fantasy te maken te hebben? Ging ik boven-

natuurlijke wezens, vreemde verschijnselen, 

sterke plottwisten en goede karakters leren 

kennen, of ging ik verdwalen in een hopeloze 

brij van eerder bewandelde paden?  

 

Het gebeurt niet vreselijk vaak dat ik een 

boek lees dat geschreven en uitgegeven is in 

België. Af en toe moest ik wel even wennen 

aan het taalgebruik, soms werd ik door een 

woord dat ik niet kende afgeleid. Dat is  

jammer, want het boek is sterk geschreven, 

maar denk ik ook logisch. Afgezien van de 

kleine, minuscule verschillen in taalgebruik zit 

er in dit boek nog iets anders, iets wat me 

aangenaam verraste: een onvoorspelbaar plot.  

 

Je denkt dat je weet hoe het gaat lopen. Er is 

sprake van een spookhuis in het kleine  

plaatsje Borley (Engeland) en er is een  

eigenwijze jonge kerel die zich graag wil  

bewijzen als Ziener; iemand die voorbij het 

leven kan kijken en de dood letterlijk kan 

Zien. Deze eigenwijze en roekeloze jongeman, 

David, gaat op onderzoek uit in Borley, tegen 

de zin in van zijn mentor en oom, Dorian  

Walpole. In Borley zijn namelijk de lichamen 

gevonden van twee meisjes en Dorian kreeg 

daarover een brief waarin hem werd gevraagd 

om zijn gave te gebruiken om de moord op de 

meisjes op te lossen. Dorian krijgt echter een 

hartaanval als hij de brief leest. David vindt 

de brief en besluit dat hij klaar is om zijn  

eerste onderzoek als Ziener zelfstandig uit te 

voeren, ook al was Dorian het daar absoluut 

niet mee eens. David laat zich door hem  

echter niet tegenhouden. Hij gaat naar Borley 

en langzaamaan ontdekt hij de geheimen rond 

het kleine plaatsje. Bovendien komt hij er ook 

achter dat hij niet louter toevallig in Borley 

terecht is gekomen.  

 

Natuurlijk verwacht je als lezer dat het niet 

goed kan gaan. En daar zit je dan ook op te 

wachten… en te wachten… en te wachten…  
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maar het gaat David in eerste instantie  

verrassend goed af. En dat is ook meteen de 

reden dat ik me de eerste helft van het boek af 

zat te vragen wanneer er nu daadwerkelijk 

eens iets ging gebeuren. Het verhaal  

kabbelde zo een beetje voort, zonder dat er al 

te veel dode mensen voorbij kwamen (waar ik 

toch wel op hoopte op z‘n minst, zeker met die 

titel en een hoofdpersoon die doden kon zien). 

Het las meer als een thriller waarin David zijn 

onderzoek deed en zonder dat hij gigantisch 

schrikbarende ontdekkingen doet.  

 

Totdat ik over de helft heen was, want daarna 

kwam het boek in een stroomversnelling  

terecht, om op driekwart ineens écht spannend 

te worden. En net toen ik het verhaal in werd 

gezogen, het gevoel dat ik aan het begin van 

het boek al wilde hebben (je voelt het al  

aankomen) was het ineens voorbij. Ik werd 

achtergelaten met een gevoel dat er meer 

moest komen, dat dit slechts het begin was, 

dat David nog véél meer mee ging maken.  

 

Ik hoop van harte dat Kevin Valgaeren druk 

bezig is met een vervolg. En dan als het kan 

een vervolg waarin ik datzelfde achtbaan-

gevoel krijg als ik had aan het einde van dit 

boek. In ieder geval wist dit boek me te  

verrassen met een twist die ik absoluut niet 

aan zag komen en dát wil wat zeggen.  

Bovendien zit het verhaal als een huis in  

elkaar. Alles komt aan het einde samen, ik heb 

geen loshangende eindjes kunnen ontdekken. 

En het allesoverheersende gevoel dat ik heb, 

na het uitlezen van dit boek, is dat ik meer 

wil. Om terug te komen op de achtbaan; het 

eerste deel was de ellenlange optakeling, en 

daarna kwam een gigantisch snelle afdaling, 

die eigenlijk veel te kort duurde.  

 

Win De ziener!  

 

 

Wat moet je doen om dit boek te winnen? 

Heel simpel: ons een mail sturen met het ant-

woord op de volgende vraag: Kevin Valgaeren 

schreef dit boek: hoeveel boeken van hem 

kwam uit voor De ziener? A:1   B:3   C:0   D:5 

De Trailer op YouTube gaat je daarbij helpen. 

Mail je antwoord voor 20 augustus door naar 

fanclub@stephenking.nl o.v.v. Ziener.  

http://www.watleesjij.nu/
http://www.kevinvalgaeren.be/
http://youtu.be/1EC6zQTlJ6Y
mailto:fanclub@stephenking.nl?subject=armageddon
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A Very Tight Place                door Danny Paap 

Regie:  
Derek Simon 

 

Genre: 

Thriller/Comedy 

Cast: 

Patrick Riviere...  Curtis 

Johnson 

Andrew Dawson...  Tim 

Grunwald 

Barbara Ann Davison ...  

Mrs. Wilson 

Martin Pfefferkorn... 

Ricky Vinton 

Ryder… 

Betsy The Dog 

Film gebaseerd op: 

In de klem (uit: Na 

Zonsondergang) 

Jaar van uitgifte: 

2011 

Speelduur: 

20 min 23 sec. 

Over de film:  

“Ik kan dit niet afsluiten zonder je te vertellen dat ik een kinderlijk plezier aan dit verhaal heb 

beleefd. Ik werd er zelf door geschokt. Nou ja, een beetje.” — Stephen King. 

Als King zichzelf weet te schokken, dan zit het wel goed! In ‗A Very Tight Place‘ heeft Curtis 

Johnson een ordinaire burenruzie met zijn buurman, Tim Grunwald. Dit sluimert ruime tijd voort, 

maar als Betsy, de hond van Curtis, sterft door toedoen van Tim Grunwald, is de maat vol.  

Woedend stapt Curtis op Tim Grunwald af, maar dan neemt het verhaal een onverwachte wending: 

onder bedreiging van een pistool wordt Curtis door Tim Grunwald gedwongen om plaats te nemen 

in een dixie-toilet op een verlaten bouwplaats. Als het toilet vervolgens op z‘n kant wordt gegooid 

(terwijl Curtis erin zit!) is er nog maar één weg naar buiten: door de wc-pot en de stront heen! 

Eenmaal buiten het dixie-toilet wil Curtis maar één ding: wraak! 

Mijn mening: 

Wat mij betreft het meest vermakelijke verhaal uit Kings verhalenbundel ‗Na Zonsondergang‘! 

Toen ik dit verhaal las, kon ik mijn lachen bijna niet inhouden: hoe krijgt King het toch voor elkaar 

om zo‘n ranzig verhaal op een briljante wijze te vertellen? Pagina‘s lang leefde ik mee met Curtis, 

die letterlijk door de stront moet gaan om te overleven. 

Filmmaker Derek Simon durfde het aan om dit verhaal uit te kiezen om te verfilmen. Maar hoe krijg 

je sponsors zo gek dat ze investeren in een film, die waarschijnlijk heel wat mensen achter hun 

oren laat krabben? En waar vind je een acteur, die spiernaakt en met stront besmeurd in beeld 

gebracht wil worden? Om met de deur in huis te vallen: het is Derek gelukt, en hoe! Omdat deze 

film zichzelf totaal niet serieus neemt, is het resultaat pre-

cies wat het moet zijn. Fraaie shots binnenin de dixie wor-

den prachtig afgewisseld met de zichtbaar glunderende Tim 

Grunwald in z‘n jacuzzi. In ‗Kill Bill‘-stijl wordt de film re-

gelmatig ‗stilgezet‘ om naamkaarten van de personages in 

beeld te brengen. Dit geeft een ontzettend speels en verfris-

send effect, waardoor duidelijk wordt met hoeveel plezier 

deze film gemaakt is. Middels subtiele hints laat Derek Si-

mon zien dat hij een groot King-fan is: op de wc-deur staat 

bijvoorbeeld als bedrijfsnaam ‗King & Bachman Toilets‘. 

Het thema is natuurlijk schokkend: poep, kots en naakte, tongzoenende mannen zullen (met name 

op Amerikaanse filmfestivals) veel stof doen opwaaien. Maar voor fans die wel van Kings expliciete 

ranzigheid houden, is dit een ontzettend leuke film. Ik heb in ieder geval regelmatig hardop zitten 

lachen om de absurde humor, terwijl ik op andere momenten de strontlucht bijna kon ruiken.  Een 

zeer geslaagde Dollar Baby! 

Eindoordeel: 

8,3 
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In deze Luckey Quarter 

de antwoorden van:  

D a v y 
 
Luckey Quarter staat 

letterlijk vertaald voor 

gelukskwartje, of geluks-

hoekje. De naam voor 

deze rubriek is natuurlijk 

gebaseerd op het ver-

haal van Stephen King 

(uit Alles is Eventueel). 

Als jouw e-mailadres uit 

ons nog steeds groeiende 

adressenbestand wordt 

gehaald, is dat met 

recht een gelukkig hoek-

je geweest! Want ieder-

een die staat ingeschre-

ven om ons Maandelijks 

Mailing Magazine te ont-

vangen heeft door die 

inschrijving kans om de 

―Luckey Quarter email‖ 

van de fanclub te ont-

vangen. We trekken elke 

maand uit dit bestand 

w i l l e k e u r i g  e e n  

e-mailadres. Je maakt 

bovendien ook nog kans 

op een prijs. Die zal elke 

keer weer anders zijn en 

je ziet vanzelf welke 

verrassing er bij je op de 

mat valt als je meedoet!  

 

Davy krijgt een van 

onze fanclub linnen 

tassen toegestuurd!  

  Hoe lang ben je al King-fan, Davy Jacobs en hoe is dat zo gekomen?  

Ik ben al fan sinds ik mijn eerste boek van SK las. Ik was toen ongeveer 12 jaar.   

Leeftijd: 35 jaar 

Woonplaats: Ik woon in Bilzen (in België op een 20 km van Maastricht) samen met mijn  

echtgenote en mijn dochtertje. 

Werk/School: Ik werk als conservator in het Nationaal Jenevermuseum in Hasselt.  

Hoe ben je met Stephen King in aanraking gekomen? 

Ik was bijzonder gefascineerd door de cover van een boek dat in onze plaatselijke bibliotheek 

al meermaals mijn aandacht had getrokken. Op die cover staarden twee fel oplichtende kop-

lampen in een achterliggende duisternis mij doordringend aan. Het beeld van de cover van 

Christine maakte blijkbaar heel wat indruk op een 12-jarige. Ik ontleende het boek, las het in 

één ruk uit en kon niet wachten om nog meer te lezen van de toen nog voor mij onbekende SK. 

Wat is je favoriete boek en waarom?  

Mijn favoriete boek is zonder twijfel HET. Ook dit las ik in mijn jeugd en ik kan je verzekeren 

dat de avonturen van een stel kinderen die ongeveer even oud waren als ik, toen enorm indruk 

maakten. Vooral de coming of age-verhalen van SK dragen mijn voorkeur weg, niet alleen  

omdat ze altijd een grote zweem nostalgie uitademen, maar ook omdat ze vaak aangeven hoe 

bepalend bepaalde keuzes in je jeugd kunnen zijn voor de je verdere leven. Vooral dat laatste 

is iets wat mij bijzonder fascineert. 

Wat is je favoriete film en waarom? 

Mijn favoriete film is alleszins Carrie. De manier waarop Brian De Palma die horror (vooral dan 

Carries moeder) in beeld brengt is magistraal, om nog maar te zwijgen van de finale scène, 

waarbij elke kijker toch minstens van zijn stoel moet opgeschrikt zijn. Mijn favoriete mini-

serie is The Stand. Deze serie wordt niet alleen gedragen door het episch karakter van het ver-

haal maar ook en, volgens mij, vooral door de - op het eerste zicht althans - relatieve eenvoud 

van de verschillende personages die prachtig worden vertolkt door fantastische acteurs. 

Verzamel je boeken of films van Stephen King? Zo ja: hoe groot is je verzameling? 

Ik ben geen verzamelaar in die zin dat ik elke al dan niet exclusieve uitgaven van elk boek of 

film absoluut in mijn verzameling moet hebben. Ik heb van alle boektitels de Nederlandstalige 

uitgave, soms een Engelstalige (als ik echt niet kon wachten op de vertaling). Van de films heb 

ik ook bijlange niet alle titels. Ik denk ongeveer een tiental. 

Welk boek of film ontbreekt er nog in je verzameling? 

Er ontbreekt zeker een door de meester zelf gesigneerd exemplaar van een van zijn boeken in 

mijn boekenkast. Qua films moet ik absoluut heel dringend The Shining van Kubrick aanschaf-

fen. Ik heb de film al zeer vaak gezien, maar het is er niet van gekomen de DVD te kopen. 

Hoe ben je met de fanclub in aanraking gekomen? 

De fanclub heb ik enkele jaren geleden leren kennen, simpelweg door even SK te googlen. Ik 

heb mij dan onmiddellijk geabonneerd op de digitale nieuwsbrief en lees die nu telkens met 

heel veel plezier. 

Welke andere schrijver(s) lees je graag?  

In mijn persoonlijke bibliotheek zitten o.a. ook Tolkien, Clive Barker, Dean Koontz, Edgar Allen 

Poe en Philip Pullman. 

Als je Stephen King één vraag mocht stellen, wat zou je dan vragen? 

Het zou bijzonder leuk zijn als SK eens naar Vlaanderen of Nederland zou afzakken. Ik zou  

alleszins present zijn. 

Wat zou je graag eens zien gebeuren t.a.v. Stephen King en/of de fanclub? 

Mijn vraag aan SK zou zijn of hij nooit last heeft van een writer's block, hoe hij dat eventueel 

te boven komt en of hij geen schrik heeft dat zijn inspiratie ooit uitgeput raakt. 

Heb je nog op- en/of aanmerkingen?  

Zo, ik hoop dat jullie iets kunnen doen met mijn antwoorden. Veel geluk ermee! 

Notitie redactie: Je ziet het Davy; dat was geen probleem! Wellicht tot in Antwerpen op de 

dollarbabydag? 

door Chrissy  
Luckey Quarter 

http://www.jenevermuseum.be
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Biutiful          door Tim Koomen 

Regie:  

Alejandro González Iñárritu 

Uitgebracht door:  

Universal Pictures 

Geschreven door:  

Alejandro González Iñárritu 

Herkomst: Spanje 

Gerne: Arthouse  

Jaar van uitgifte: 2011 

Speelduur: ca. 148 min.  

Film gebaseerd op:  

Eigen screenplay 

Extra‟s voor de DVD:  

Interviews met cast & crew 

Cast: 

Javier Bardem – Uxbal  

(Eat pray love, No Country 

for old Man, Vicky Christine 

Barcelona, Mar Adentro, 

Before Night Falls  e.v.a.) 

 

Korte samenvatting: 

'Biutiful' vertelt het verhaal van de criminele tussenbaas Uxbal (Javier Bardem), die in een 

lelijke en grauwe wijk van Barcelona de schakel is tussen een Chinees naaiatelier en  

illegale Afrikanen die nepspullen verkopen in combinatie met drugs. Uxbal leeft met zijn 

twee kleine kinderen in een smerig appartementje in een deel van de stad waar toeristen 

nooit komen. Het is een schimmig en grauw bestaan, waar geen van de betrokkenen veel 

plezier in heeft. Dat wordt er niet beter op als het doodvonnis over Uxbal uitgesproken 

wordt na een medisch onderzoek. Hij heeft nog maar een paar maanden te leven. Wat kan 

Uxbal nog rechtbreien aan de verziekte situatie waarin hij zich bevindt?  

Mijn mening: 

Alejandro González Iñárritu (een van de grootste namen uit de arthouse scene) had  

natuurlijk al drie ware meesterwerkjes op zijn naam staan, Amores Perros, 21 grams & 

Babel. Alle drie hebben ook vele lovende kritieken en prijzen in ontvangst mogen nemen.  

Alejandro werd dan ook niet voor niets uitgeroepen tot beste filmmaker van Spanje.  

Maar als je dan anno 2010 met een nieuwe film komt ―Biutiful‖ genaamd, leg je de lat 

natuurlijk wel heel erg hoog voor jezelf. Ik had zelf ook torenhoge verwachtingen van deze 

film en dan is de kans groot dat hij alleen maar kan tegenvallen. En als je dan ook nog 

eens iemand bent zoals ik, die zoveel films kijkt dat het eigenlijk maar zelden voorkomt 

dat ik echt onder de indruk ben van een film. Dan wordt het alleen nog maar moeilijker 

natuurlijk. 

Maar onder de indruk was ik zeker van deze film. Het is misschien een vrij ongemakkelijke 

film, die zich afspeelt in het smerige grauwe Barcelona (is dit echt die mooie toeristen 

stad???) Soms was ik werkelijk geschokt van wat je voorgeschoteld krijgt, maar jeetje wat 

is dit prachtig gefilmd. Je moet er wel even echt voor gaan zitten, en pas op: het is dus 

ook echt een Arthouse drama en geen commerciële Hollywood film.  

Maar wat je onder andere te zien krijgt is de werkelijk ultieme acteerprestatie van Javier 

Bardem, en je wordt ondergedompeld in de treurigheid van dit verhaal. Een rauwe,  

realistische en sombere kijk in het leven van een man die te horen heeft gekregen dat hij 

nog maar kort te leven heeft. Het wordt nergens te sentimenteel maar dit is gewoon puur 

realisme op een harde, grauwe, maar evengoed mooie manier. En het zet je ook aan het 

denken wat er nou in godsnaam allemaal door het hoofd gaat van de hoofdrolspeler,  

Uxbal. Want het mooie daarvan is dat je dat (gelukkig) niet standaard voorgeschoteld 

krijgt. Tevens mijn complimenten voor de rollen van de kinderen, werkelijk fantastisch.  

Alejandro González Iñárritu heeft het dus toch weer waargemaakt, dit is opnieuw een 

meesterwerkje van Spaanse bodem.  

Het krijgt van mij dan ook een dikke 9 !!! 

Oscar nominatie – beste buitenlandse film 

Oscar nominatie - beste acteur  

En vele andere nominaties en gewonnen awards op o.a. Cannes, the critical choiche 

award, BAFTA etc etc etc … totaal 22 nominaties & 11 gewonnen prijzen ! ! !  

Cijfer: 

9 



A U G U S T U S  2 0 1 1           9 E  J A A R G A N G  N R  6             S T E P H E N  K I N G  F A N C L U B  

Pagina 20 



A U G U S T U S  2 0 1 1           9 E  J A A R G A N G  N R  6             S T E P H E N  K I N G  F A N C L U B  

Pagina 21 



Handig om te weten 
www.stephenking.nl 

 

Het nieuws 

 

Contact  

 

Fanclubmerchandise en verkoop 

 

Het StephenKingFans winkeltje  

 

Kings Things Archief 

 

Het Forum: 

 

De chat op IRC: #Sleepwalkers 

 

Hyves 

 

Facebook 

De Stephen King Fanclub is oorspronkelijk opgericht in 

1999. De fanclub in de huidige vorm bestaat sinds 2002. Op 

21 september 2002 kwam de website online.  

Het nieuwe bestuur heeft er bij de oprichting voor gekozen 

om met donateurs te gaan werken in plaats van met  

betalende leden, zoals dat voor 2002 het geval was. Dit wil 

dus zeggen dat iedereen bij alle informatie kan komen, en 

ook gratis gebruik kan maken van het forum. 

 

De fanclub heeft een aantal vaste crewmembers en meer-

dere vrijwilligers, die er met elkaar voor zorgen dat de fans 

kunnen worden voorzien van alle nieuws omtrent Stephen 

King. Zo genereert de website maandelijks meer dan 2.5 

miljoen hits en trekt ongeveer 1500 bezoekers per dag. 

Kings Things is slechts een van de vele zaken die de fanclub 

te bieden heeft voor Stephen King fans. Elke 18 maanden 

wordt er een fanclubdag of dollarbabydag georganiseerd, er 

is een forum en een chat en via de mailing kunnen we alle 

Stephen King fans gemakkelijk op de hoogte houden van het 

nieuws of speciale aanbiedingen van onze sponsors.  

En allemaal gratis!  

 

Er is ook fanclubmerchandise te koop om ons te sponsoren! 

Wil je ons werk ondersteunen: een donatie kunnen we  

altijd gebruiken. We gebruiken het voor de verzendkosten 

van prijzen, kosten KvK en software, maar ook voor de  

merchandise, een fanclubdag en mogelijkheden om kortin-

gen te creëren. Maar ook je bestelling in het winkeltje 

Stephen King Fans of bij Bruna en Free Recordshop (alleen 

via de link op de site) levert de fanclub een percentage op! 

Help ons en stort een bedrag naar keuze naar bankrekening 

57.50.50.209 t.n.v. stichting Stephen King Fanclub te 

Utrecht.  

Colofon 
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